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’t Plussertje 
 

Startdageditie 

 

Voor leden, ouders en sympathisanten van KSA plus Moorslede 

 

  

Aan de familie van: 

http://www.ksaplusmoorslede.be/
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Voorwoord 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 

Na een geweldig kamp in Ellikom met prachtig weer en het leukste gezelschap, zijn wij 
toch wel in een ‘zwart gat’ gevallen. We hadden opnieuw de 10 leukste dagen van het 
jaar achter de rug en het is altijd even slikken om weer terug in Moorslede te komen. 
We hebben echter snel de draad weer opgepikt, want het nieuwe werkjaar stond 
alweer te blinken. 

We hebben ons uiterste best gedaan om met onze – net gepasseerde – startdag het 
jaar in te zetten. Dit werkjaar is het jaarthema ‘Goed Gepluimd’, het is een jaarthema 
waarbij lachen en plezier maken centraal staat. Hier kunnen wij als KSA alleen maar 
met de volle 100 % achter staan, want wat is er leuker dan lachen met elkaar?  

 

Dit semester hebben we opnieuw een drukke agenda:  

Op zondag 6 oktober komen we jullie al verwennen met een ontbijt aan huis en op 
zaterdag 23 november kunnen jullie weer genieten van de lekkerste spaghetti van het 
land, namelijk van onze lieve kokskes. 

 Die avond kunnen jullie dan ook meteen alle sfeerbeelden opsnuiven van wat we in 
Ellikom allemaal hebben uitgespookt.  

Verder dit jaar is er ons tweejaarlijkse oudersfeest samen met KSA Sint-Maarten op 
zaterdag 5 april. Schrijf deze datum alvast maar in jullie agenda, want het wordt weer 
een prachtige avond met veel show en sfeer. 

Met een leidingploeg van 17 jonge meisjes zijn wij er alvast helemaal klaar voor, wij 
hopen van jullie net hetzelfde?!  

 

Heel veel groetjes 

Maud en Laure 

Hoofdleiding 

Voor alle vragen – groot en klein – kunnen jullie altijd bij ons terecht ! 

Mail: ksaplusmoorslede@hotmail.com 

Maud: 0494/08 93 91 

Laure: 0471/35 59 59  
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Deel 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe werkjaar 
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KSA plus, daar kies je voor! 
 

KSA plus, daar kies je voor!  
 

Ken je ons nog niet? Dan wordt het hoog tijd dat daar verandering in komt!  

KSA betekent: Katholieke Studenten Actie, maar dit zou in ons geval ook kunnen 
vertaald worden naar “Knettergekke en Superleuke Activiteiten” op 
zaterdagnamiddag!  

We zijn een onderdeel van KSA West en onze jeugdbeweging bruist van leven, spel en 

enthousiasme! Vraag dat maar aan onze vele leden die al jaren naar KSA ♀ komen!  

We hopen dat we jou kunnen overtuigen om lid te worden van onze jeugdbeweging!  

 

Wie is er lid van KSA ♀ ?  
 

Wij zijn een jeugdbeweging voor meisjes vanaf het 1ste leerjaar tot het 4de middelbaar. 
Bij ons is iedereen welkom: het zotste, liefste, grappigste, onnozelste, stilste en 
luidruchtigste meisje!  

We zijn ingedeeld in verschillende groepen: 

Sloebers 1ste en 2de leerjaar  

Springers 3de en 4de leerjaar 

Jiedels 5de en 6de leerjaar 

Jimmers  1ste en 2de middelbaar  

simmers 3de en 4de middelbaar 

 

Daarnaast heb je ook de volwassen begeleiding. Dit zijn al onze oud-leidsters, meestal 
zijn ze het jeugdbeweging leven nog niet beu en helpen ze ons een handje waar nodig. 

Ze zijn dus soms onze redders in de nood!         
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Waar en wanneer spreken we af?  

Onze vergaderingen gaan ongeveer 3 keer in de maand door. Dit gebeurt elke keer op 
zaterdagnamiddag van 14.00 u tot 17.00 u in Jeugdcentrum de 4-Link (Molenstraat 
1d). September en oktober tellen meestal meer vergaderingen per maand, zo leren 
nieuwe leden onze werking snel kennen!  

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met onze leden én de leiding die 
moeten studeren tijdens examens. Daarom hebben we een kalender die je best boven 
je bed hangt zodat je geen enkele vergadering mist! Een groot deel van de leiding nu 
zit in het hoger onderwijs; het aantal vergaderingen in december, januari, mei en juni 
zijn dan ook beperkt.  

De zaterdagnamiddag is JC de 4-Link dus ‘the place to be’! Naast onze lokalen bevindt 
zich op deze locatie een groot grasveld en een klein bos, waar we kunnen ravotten, 
zingen, dansen, springen… Elke activiteit begint met het kampdansje, daarna wordt er 
per groep overlopen wat we die namiddag precies doen. De spelletjes per groep zijn 
van 14.00-16.00. Na 16.00 kunnen de kindjes dan spelen, een drankje drinken, koekje 
eten, kampen bouwen…  

Toch blijven we niet altijd in onze lokalen, ondanks het feit dat dit een echte toplocatie 
is. De oudste leden gaan wel al ’n keertje op stap om een dorps- of stadsspel te spelen, 
bezoeken de cinema of gaan naar Roeselare. Daarom worden de oudste leden ook 
gevraagd om zoveel mogelijk hun fiets mee te brengen. Geen paniek, de leiding laat 
het jullie altijd op voorhand weten als jullie specifiek een fiets nodig hebben voor een 
spel!  

 

Wat doen we allemaal?  

Elke vergadering zorgt de leiding ervoor dat de namiddag rijkelijk gevuld is met een 
supertof spel. Dit kan verschillende dingen inhouden: sport, actie, knutselen, 
groepsspelen, denksport…. Voor iedereen wat wils! We proberen ook aan de leden 
een aantal waarden mee te geven zoals vriendschap, respect en beleefdheid.  
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Speciale activiteiten  
 
Elk jaar zijn er natuurlijk ook speciale activiteiten die we organiseren zoals onze 
spaghettiavond, ontbijt, bloemetjesverkoop. Dit zijn alvast 3 data die je zeker in je 
agenda moet zetten. Voor de leden zelf is er dan nog de slotactiviteit en natuurlijk het 
allerbelangrijkste: HET KAMP!  
 
Ook zijn er andere activiteiten waar wij aan deelnemen zoals de fietsmarathon en de 
zwemmarathon. Deze momenten zijn een gelegenheid om te tonen wie we zijn en hoe 
trots we zijn op onze jeugdbeweging.  
 
Daarnaast zijn er activiteiten die wij niet organiseren als KSA, maar de grotere KSA, nl. 
KSA West. Dit zijn dan activiteiten zoals Gouwdag, Joepie…  
 
Het is allemaal veel informatie in één, maar telkens worden jullie via briefjes of via mail 
verwittigd wat er te doen is, wat er staat te gebeuren… Alles wordt tijdig aan jullie 
gemeld!  
 

Uniform  
 
Als echte KSA’er wordt er verwacht dat je een uniform draagt. Het uniform is een 
sjaaltje en een T-shirt van KSA en is ook verplicht. Dit kan je door het jaar heen kopen 
bij ons.  
 
Van onze jeugdbeweging zelf hebben we ook een trui die je volledig vrijblijvend kan 
kopen.  
 
Naast uniformen en truien van ons zijn er ook gadgets van KSA, die kan je enkel kopen 
aan onze uniformstand die 3x per jaar uitstaat op zaterdag.  
 

Zaterdagnamiddag  
 
Aan het begin van de vergadering kan je bij de leiding een drankje kopen. Je geeft dan 

gewoon 1 euro aan hen, zij tekenen dan een figuurtje op je hand. Om 16u geeft je 

eigen leidster je dan een drankje naar keuze. Natuurlijk mag je ook zelf iets 

meebrengen!  
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Enkele regeltjes  
 
Om een goede en vlotte samenwerking te bevorderen zijn er enkele puntjes heel 
belangrijk. Een reglement is een streng woord, maar eigenlijk zijn het gewoon vrij 
logische zaken…  

1) Wees op tijd!  

2) Uniform heb je altijd aan.  

3) Niemand wordt uitgesloten of gepest.  

4) Afval hoort thuis in de vuilnisbak.  

5) Je brengt geen snoep mee naar de vergadering!  

6) Speel altijd flink mee met de spelletjes.  

7) Luister goed naar je leidsters!  

8) Als de leiding fluit, wil het zeggen dat je moet verzamelen.  

9) Wanneer je vroeger weg moet, geef je aan de leiding een BRIEFJE van je 
ouders wanneer je weg moet!  

10) Gsm’s en andere media zijn niet nodig tijdens activiteiten, die laat je dus best 
thuis!  

 

Hoe blijf ik op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten? 
  
In het begin van het jaar wordt gevraagd of u het liefst op de hoogte wordt gehouden 
via e-mail of via post.  
Ons E-mailadres is ksaplusmoorslede@hotmail.com Indien u vragen geeft, aarzel dan 
niet en stuur een mailtje of telefoneer naar één van de leidsters van uw dochter 
(gegevens leiding op p. 16).  
Als u niet weet of er nu juist activiteit is of niet kan u het boekje t’Plussertje raadplegen, 
achteraan in dit boekje vindt u alle data terug. De data vindt u ook terug op de website 
www.ksaplusmoorslede.be  
 

LET OP!  
 
Als er iets belangrijks te doen is, bijvoorbeeld een speciale activiteit dan wordt u 

hiervan op de hoogte gehouden. Meestal gaat dit dan samen met een inschrijving. Wij 

vragen om er zeker rekening mee te houden dat u tijdig inschrijft. Als de data 

verstreken is kan uw dochter niet meer deelnemen! Houdt dus u mail of brievenbus in 

de gaten…  

 
 
 

http://www.ksaplusmoorslede.be/
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Waarom moet je een KSA ♀ lid worden?  
 
KSA is gewoon super!! Als je zin hebt in spel, plezier en vriendschap ben je bij ons aan 
het juiste adres! Er worden vriendschapsbanden gesmeed die je nooit of te nimmer 
meer vergeet, de activiteiten geven je de kans om je volledig uit te leven en de leiding 
is een steun waar je altijd op kunt rekenen!  
 
Voor je het weet kan je niet meer zonder!  

 
Hoe kan je mee op kamp?  
 
Op de laatste activiteiten in juni krijgen jullie het laatste Plussertje van het werkjaar. 
Daarin verklappen we waar we op kamp gaan in de vakantie.  
We vertrekken op kamp op 31 juli met de jimmers en simmers. Pas op 3 augustus 
vertrekken we met de sloebers, springers en jiedels. Op 10 augustus komen we met 
alle groepen samen naar huis. Maar daarover horen jullie nog meer!  
 
Eind juni, begin juli komen we dan bij jullie op huisbezoek. Zo kunnen we iedereen 

overtuigen om mee te gaan op kamp. Elke vergadering schrijven we wel op wie er was 

en wie niet. Wie geen 6 keer door het jaar heen gekomen is, kan jammer genoeg niet 

mee op kamp. Wij vinden het belangrijk dat er een vriendschapsband wordt 

opgebouwd tussen de verschillende leeftijdsgenootjes in een groep, dit kan dan ook 

alleen maar wanneer je naar de KSA komt. Maar meestal ondervinden we hier geen 

problemen mee!  
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HOE BESTELLEN?  

 
▪ Via overschrijving met vermelding: naam – voornaam – adres – uur - aantal 

ontbijten - choco/aardbei indien kinderontbijt  

 

Tegen ten laatste 2 september op rekeningnummer:  

BE46 860 – 0115096 – 36  

 

▪ OF bestelstrookjes binnen brengen bij de leiding in de Roeselaarsestraat 

13 (let erop dat je duidelijk de naam van het lid op de envelop of het strookje 

zet, want anders telt het niet!  

 

▪ Op het streekbierenweekend van KSA Sint-Maarten Moorslede staan wij met 

een standje waar u ook ontbijten kunt bestellen! 

  

WEDSTRIJD! 

Net zoals vorig jaar maken we er weer een wedstrijd van! 

Alle leden kunnen meedoen en de opdracht om te winnen is heel simpel: 

Verkoop de meeste ontbijten! 

De winnaar zal worden bekend gemaakt na ontbijt en mag haar prijs dan 

in ontvangst komen nemen op de volgende vergadering! 
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Wie is mijn leidster? 
Ook dit jaar staat er weer een enthousiaste leidingsploeg klaar om alle leden van KSA 
Plus onvergetelijke zaterdagmiddagen te bezorgen. We zijn in totaal met 17 leidsters. 

Net als vorig jaar is er weer voor elke groep een banleidster, deze is in het grijs 
gekleurd in het overzicht op de pagina hierna. Zij heeft zo’n beetje de leiding over de 
groep. Als je dus met een vraag, belangrijke info of andere zaken zit, is het dus best 
om deze leidsters te contacteren of natuurlijk de hoofdleidsters. Aarzel niet, we zijn 

er om jullie te helpen! 

Op de volgende pagina krijgen jullie een overzicht van alle leidsters. Al die namen, 
het is moeilijk om ze allemaal te onthouden! 

 

 

 

contactgegevens 

 
 

 
Algemene contactpersoon (hoofdleiding) – Maud Vander Stichele  en 
Laure Montmorency 
 
 
Secretaris – Ella Servaege en Félice Vanacker 
 
  
Banleidster (grijs) - Indien u vragen heeft over uw kind kan u altijd bij de 
banleidster terecht  
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Marith Van Couwenberghe 
 

Passendaalsestraat 24A 
8890 Moorslede 
 

0484/28 69 32 

Maud Vander Stichele  
 

Gentsestaat 10A 
8890 Moorslede 
 

0494/08 93 91 

Camille De Backer 
 

Korenwind 51 
8890 Moorslede 
 

0468/20 70 85 

Rachelle Vandenbulcke 
 

Lolliestraat 15  
8890 Moorslede 
 

0475/32 95 29  

Amilia Termote 

 
Veldstraat 8 
8890 Moorslede 

 
0495/88 28 39 

Elke Degryse 

 
Molenstraat 23 
8890 Moorslede 

 
0497/ 67 58 73 

Rhune Vantorre 

 
Bellereke 19 
8890 Moorslede 

 
0494/06 73 93 

Ella Servaege  

 
Oude Heirweg 61 
8890 Moorslede 

 
0492/ 09 74 45 

Mirthe Van Couwenberghe 
 
Passendaalsestraat 24A 

8890 Moorslede 
 
0468/11 76 75 

Camille Berguigue  
 
Kraaiveldstraat 21  

8890 Moorslede 
 
0471/41 65 28 

Jana Claerhout 
 
Passendaalsestraat 

8890 Moorslede 
 
0470/84 85 28 

 

Laure Montmorency  

 
Zilverbergstraat 25 
8890 Moorslede 

 
0471/35 59 59 

Daniëlle De Vlaeminck  

 
Roeselaarsestraat 13 
8890 Moorslede 

 
0479/ 79 25 88 

Félice Vanacker 

 
Iepersestraat 96  
8890 Moorslede 

 
0467/02 12 63 

 

Lore Leenknegt 
 
Stobomenstraat 1B 

8890 Moorslede 
 
0470/63 27 86 

Leonie Sinnesael 
 
Bellereke 2 

8890 Moorslede 
 
0493/91 45 51 

Ella Vercruysse  
 
Korenwind 18 

8890 Moorslede 
 
0468/ 57 93 53 
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Contact 
 

Hoofdleidster  Maud Vander Stichele 

0494/08 93 91 

maud.vanderstichele@gmail.com 

Laure Montmorency 

0471/35 59 59 

lauremontmorency@gmail.com  

Secretaris Ella Servaege 

0492/09 74 45 

ella.servaege11@gmail.com    

Félice Vanacker 

0467/02 12 63 

felicevanacker@hotmail.com 

Verzekeringen Mirthe Van Cauwenberghe 

0468/11 76 75 

mirthe0702@gmail.com  

Webmaster  Ella Vercruysse 

0468/57 93 53 

ellavercruysse06@gmail.com  

Uniformverantwoordelijke Leonie Sinnesael  

0493/91 45 51 

leoni.sinnesael@gmail.com  

Lore Leenknecht 

0470/63 27 86 

Lore.leenknecht1@gmail.com  

Redactie  Elke Degryse 

0497/67 58 73 

elke1degryse@gmail.com 

 

mailto:maud.vanderstichele@gmail
mailto:lauremontmorency@gmail.com
mailto:ella.servaege11@gmail.com
mailto:mirthe0702@gmail.com
mailto:ellavercruysse06@gmail.com
mailto:leoni.sinnesael@gmail.com
mailto:elke1degryse@gmail.com
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Op kamp met de sloebers 
Om 5u45 ging de wekker van de leidsters af om onze lieve sloebertjes op te halen. Wat 

keken we uit naar deze dag.  

Na lang op de trein zitten en wat wandelen, kwamen we eindelijk aan op de 

kampplaats om lekkere balletjes in tomatensaus te eten.                                                                                                                                                                        

Na het eten maakten we de bedjes op om daarna naar het eerste toneeltje te kijken. 

Het thema werd toen bekend gemaakt: ‘DE SMURFEN’.                                                                                                                                                                   

Na deze lange dag keken we allemaal uit om in onze bedje te kruipen. 

 De eerste dag deden we een memory-spel waarbij de sloebers bij elk duo een spelletje 

moesten spelen. Zoals ‘konijntje kruip in je holletje’, ‘vlaggenroof’ …  

Na een heerlijke platte rust mochten we ons verkleden in ‘omaatjessss’. We deden 

typische bejaarden spelletjes om helemaal in de sfeer van het oude leven te geraken.  

Op 5 augustus speelden we in de voormiddag ‘Tour de France’. De sloebers streden 

tegen elkaar om om ter eerst de finish te halen. In de namiddag mochten we ons 

opnieuw verkleden, maar dit keer in ‘Hippies’. De leidsters hadden glittertattoos en 

glitters voor op onze wangetjes voorzien.                                                                           We 

maakten snoepbrochettes en deden een aperitiefje met een colaatje of een fanta.  

6 augustus speelden we een spannende 

quiz met een helse nek aan nek race. 

Daarna deden we wat suikers op met een 

lekkere ‘WAP’ maaltijd. De namiddag stond 

volledig in thema van onze trouw. We 

maakten trouwfoto’s, een trouwdans en als 

kers op de taart versierden de sloebers een 

lekkere taart met elk hun eigen figuurtje. 

Deze aten we op als dessert na de pita. Wat 

was dit toch lekker.  

7 augustus stapten we met z’n allen een dagtocht. We stapten samen naar een 

zwembad met verschillende tussenstopjes waar de sloebers even op adem konden 

komen. ‘s Avonds verrasten de koks ons met partysnacks en verschillende pasta 

sauzen.  
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De volgende ochtend stonden we op met een groot 

uitgebreid ontbijt. Zo hadden we genoeg suikers 

opgedaan om de dag te beginnen. In de voormiddag stond 

er een leidingswissel op de planning. De sloebers 

speelden een boerderijspel.                                                                                                                                                                   

In de namiddag ‘smeerden de sloebers hun kittn’, want 

we werden deze namiddag echte smurfen aan de hand 

van onze doop.                                                                                                                                                                                               

Na een warme douche aten we warme klakkaards en 

konden we de dag opnieuw goed afsluiten.  

9 augustus ruimden we onze (soms wat rommelige) 

kamer op, want in de namiddag gingen alle leidsters kuisen terwijl de leden een 

gemeenschappelijk spel speelden. Als vieruurtje aten we ijsjes en als ons laatste 

avondmaal aten we BARBECUEEE.  

‘s Avonds was er een avondshow en toonden de sloebers nog een laatste keer hun 

dansmoves. Wij als leiding hebben enorm hard genoten van deze week en kijken er 

met een enorme glimlach op terug. Dankuwel! 

Sloebers out         
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Op kamp met de springers 
Zaterdag kwamen we na een lange treinrit aan in Ellikom, helemaal klaar voor een 

fantastisch kamp!                                                                                                                                                                                                                                    

We verdeelden de bedjes in de kamer en smulden van onze eerste heerlijke maaltijd.  

Toen we zondag wakker werden waren de 

klaar voor een lekker fruit spel. De springers 

speelden spelletjes om allerlei soorten fruit te 

verzamelen.                                                                                                                                           

Ze maakten onder andere een fruit rap en een 

coole reclamespot om hun eigen fruit te 

verkopen. Met dit fruit maakten we lekkere 

brochettes die we later aten met een lekker 

drankje bij de hand.  

In de namiddag was het tijd voor een spel, we speelden 'wie is het beste duo?' We 

toverden onszelf om in leuke koppels en gingen de strijd met elkaar aan.                                                                                      

Ieder koppel had ook een kindje, welk koppel kon hier al het best voor zorgen? 

Maandag was het tijd voor een wetenschapsdag. In de ochtend vochten we tegen 

een gigantisch virus. Na het spelen van een aantal spelletjes en het doen van een 

aantal opdrachten kregen we het virus weer klein.                                                                                                                                                            

Gelukkig, geen gevaar meer voor ziektes op kamp.                                                                                                                  

In de namiddag gingen we aan de slag met een aantal wetenschappelijke proefjes. 

We lieten stiften uitlopen op koffiefilters, maakten een vulkaan, proefden van ons 

eetbaar slijm en lieten een cola fles ontploffen. We leerden dus een hele boel nieuwe 

dingen kennen en gingen op ontdekking in de wondere wereld van de wetenschap.  

Dinsdagvoormiddag was het leidingswissel en kregen de springers even nieuwe 

leiding. Samen met deze leiding zorgden ze ervoor dat de dieren in het bos weer een 

veilig plekje kregen.                                                                                                                                               

In de namiddag trokken we ons terug in 

het bos voor een spel waar iedereen naar 

uitkeek, namelijk 'overleven in het bos'. 

Tijdens dit spel kregen de springers 32 

opdrachten die ze in 4u moesten 

volbrengen, met de belangrijkste 

opdracht, het bos niet verlaten. 
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Op woensdag was het alweer tijd voor de dagtocht. Na een voormiddag in de regen 

was het in de namiddag tijd voor nog meer water. Gelukkig was het dit keer water 

die niet uit de lucht kwam, maar water met heel wat leuke activiteiten en een snelle 

glijbaan.  

Donderdag voormiddag gingen we op reis doorheen de tijd. We leerden heel wat 

nieuwe dingen over het verleden en over we toekomst! In de namiddag was het tijd 

voor de langverwachte doop. We maakten ons helemaal vuil en sloten de dag af met 

'sleren op de sleermat'.  

Op vrijdag was het alweer tijd om onze valies in te pakken, helaas. Wat hebben wij 

toch een mooie week achter de rug!  

Dankjewel voor het mooie jaar lieve springers,                                                                                                               

wij hebben er alvast enorm van genoten!                                                                                                                          

Liefs, Félice, Elke en Marith 
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Op kamp met de jiedels 
EINDELIJK, het was 3 augustus! Samen met 12 jiedels konden we aan deze week 

beginnen.  

3 augustus: 

Na een lange treinrit kwamen we aan op de kampplaats. Na de kamerverdeling, uitleg 

van de rode draad, bekendmaking van het kampliedje… konden we onze maagjes 

vullen met heerlijke balletjes in tomatensaus, mmm. Daarna was het tijd voor het 

eerste toneeltje. Het kampthema was… SMURFEN. 

4 augustus: 

De eerste volle dag kon beginnen. In de voormiddag speelden we ‘levend zeeslag’. In 

twee teams streden de kapiteinen/matrozen tegen elkaar om de meeste boten van 

het andere team te bombarderen. Het ene team kon dit al wat beter dan het andere 

       . In de namiddag speelden we ‘levensweg’. We doorliepen alle fasen van het leven 

adhv opdrachten en spelletjes. Zo leerden we opnieuw eten en tandjes poetsen, maar 

ook bingo spelen en werden we zelfs even zwanger.  

5 augustus:  

Cheeeeese, als eerste van de dag maakten we de foto. Daarna speelden we ‘het 12-

urenspel’. De naam van het spel verklapt al voor een groot deel wat de jiedels deze 

dag te doen stond. De jiedels kregen 12 uren de tijd om alle opdrachten te voltooien 

op het bord in 1 team, zoals: een fietsslot kraken, iedereen schminken, een slinger van 

100 ballonnen, wc-rollen nummeren... Wat konden de jiedels goed samenwerken! Zo 

fopten ze zelfs de leidsters toen ze heel de dag 3 eieren moesten beschermen. 

6 augustus: 

In de voormiddag was het leidingswissel. De jiedels 

moesten even afscheid nemen van hun leidsters en 

kregen andere leidsters. In de namiddag speelden we ‘het 

bakkerspel’. De jiedels moesten in dit spel ingrediënten 

verzamelen om cupcakes te bakken. In de avond speelden 

we een quiz, maar niet zomaar een quiz. De antwoorden 

van de vragen plakten aan de muur van de kamer. Na het 

stellen van een vraag gingen ze opzoek naar het juiste 

antwoord aan de muur. 
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7 augustus:  

Vandaag gingen we op dagtocht. Door de regen stapten we naar het zwembad. Wij 

zijn heel trots op onze jiedels na het afleggen van deze tocht! Goed gedaan! 

8 augustus:  

In de voormiddag speelden we ‘het kabouterspel’. In 2 teams streden onze kabouters 

om het meeste stippen op hun paddenstoel te verzamelen. In de namiddag was het 

tijd voor ‘DE DOOP’. Veel jiedels keken hier naar uit. We gingen op continentenreis. In 

2 teams streden ze om een continent. Aan elk continent was een opdracht verbonden, 

het team die verloor kreeg steeds een strafopdracht. Wat waren onze jiedels vuil!  

9 augustus: 

Het kamp liep ten einde. In de voormiddag maakten we 

onze valiezen en oefenden we nogmaals het dansje voor 

deze avond, dan was het namelijk de slotshow! In de 

middag speelden de jiedels een gemeenschappelijk spel 

met alle leden van de KSA. In de avond was het tijd voor 

de slotshow. De jiedels waren echte danssterren en 

showbeesten. Wij zijn heel trots op jullie! 

10 augustus: 

Het kamp zat erop       . Na een lange treinrit kwamen we terug in Roeselare. 

Wij hebben enorm genoten van dit kamp!! Hopelijk jullie ook :) 

Liefs, de jiedelleidster  
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Op kamp met de jimmers 
Dag lieve Jimmers, 

Wat een fantastische 10 dagen hebben we samen beleefd! Het avontuur begon op 31 

juli in het station van Roeselare, voor velen de eerste keer 10 dagen op kamp. Bij 

aankomst in Ellikom verkenden we de kampplaats, zetten we onze tentjes op, en 

maakten we kennis met Jacqueline, de pop waar we het hele kamp voor moesten 

zorgen. 

Na een regenachtige eerste nacht begonnen we de volgende dag met een sjorring en 

in de namiddag speelden we Monopoly in real life. 's Avonds gingen we de strijd aan 

in Jim VS Sim, helaas zonder overwinning. 

Dag 2, The Hunger Games! Jullie werden in duo’s verdeeld zodat jullie samen kaartjes 

konden verdienen om ’s avonds de strijd tegen elkaar aan te gaan. We kwamen zo te 

weten wie als laatste de strijd kon overleven tussen de verschillende districten. 

Blijkbaar is dit van onze Jimmers, Vlinder! Proficiat! Het spel werd in de namiddag even 

onderbroken door een gezellige picknick. Eerst gingen we met de fiets naar de winkel 

om allerlei lekkere dingen te kopen. Tijdens onze picknick hebben we nog een spelletje 

‘memory’ gespeeld dat bestond uit foto’s van de Jimmers.  

Dag 4, komen eten! Onze hele dag stond in teken van het programma komen eten! De 

Jimmers moesten in 2 groepen verschillende 

spelletjes/opdrachten uitvoeren dat in tegen stond van een 

ingrediënt. Zo werd er honkball gespeeld met een kip?! Dit 

vonden ze zeker eens speciaal om te doen. Op het einde van 

het spel mochten de 2 groepen elk telkens een ingrediënt 

kiezen. Met al hun ingrediënten moesten ze een 

driegangenmenu maken voor hun leiding, die elk gerecht een 

score moest geven. Laten we zeggen dat er enkele gedurfde en interessante gerechten 

tussen zaten… De dag sloten we af met onze jaarlijkse zangstonde met de volledige 

KSA, en een leuke movie-night met de klassieker high school musical 2 als film.  
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De volgende dag speelden we levend stratego in het bos en werkten we aan het liedje 

voor de laatste avond. In de namiddag was het tijd voor ‘Childhood 

Memories’, verkleed in personages van vroeger, met opdrachten 

in ballonnen verstopt. In de avond dachten de Jimmers verder te 

kijken naar de film high school musical, maar werden ze verrast 

met een horrorfilm (“The exorcist”). Want achter de film gingen 

we een avondspel spelen in het bos! Net zoals in de film zaten er 

twee bezeten meisjes vastgebonden in het bos. Het was aan de 

Jimmers om vijf voorwerpen in het bos te vinden om de meisjes te helpen. Maar 

opgepast, want er waren veel enge dingen te vinden in het bos! Alleen hebben alle 

Jimmers dit uitstekend gedaan, en weten we nu ook dat onze Jimmers zeer moedig 

zijn!  

Dag 6 begonnen we met leidingswissel. De Jimmers moesten dus een volledige 

voormiddag hun eigen leiding missen       . Na de middag waren we gelukkig al terug. 

We namen onze fiets en trokken naar Bree voor een stadsspel. De Jimmers werden 

opnieuw in twee groepen verdeeld en moesten strijden om een extra lid, want één 

iemand was vastgebonden op een speelpleintje. Als de opdracht als eerste goed werd 

uitgevoerd, werd hun groep uitgebreid met dit extra lid. Om deze warme namiddag af 

te ronden gingen we nog iets gaan drinken op een terrasje in Bree. Wat deed dit deugd 

zeg! Want daarna was het alweer tijd om terug te keren naar de kampplaats waar ons 

avondeten al op ons stond te wachten.  

De dag erna was het eens tijd om jullie groep eens door elkaar te gooien en samen met 

de kleintjes op dagtocht te gaan. Jammer genoeg was het wat minder goed weer, 

waardoor het zwembad heel koud was . ’s Avonds kregen 

we dan een momentje om eens samen te bezinnen in het 

thema vriendschap en dan niet te laat in jullie bedje.  

Gelukkig mochten jullie de volgende ochtend een half uurtje 

langer slapen en stond dan een heerlijk uitgebreid ontbijt op 

jullie te wachten. In de voormiddag namen we eens tijd om 

jullie algemene kennis te testen in een Quiz en in de namiddag 

was het tijd voor de leukste namiddag van kamp, namelijk DOOP ☺. We gingen voor 

een kaartspel met leuke en soms minder leuke opdrachtjes ertussen. Natuurlijk 

hebben we nog een aandenken nodig aan kamp, dus besloten we om kaarsjes te 

beschilderen, eventjes een zen-momentje.  

De laatste dag van kamp was aangebroken, dus het was tijd om jullie tentjes op te 

ruimen . Een tip voor volgend jaar, neem misschien een tent mee die je zelf kan 

opruimen ;)). In de namiddag moest te leiding kuisen en speelden jullie het 
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gemeenschappelijk spel in jullie takenfamilies. ’s Avonds kwam de oma of opa in jullie 

naar boven tijdens de slotshow, wat hebben jullie mooi gedanst! Hierna zongen we 

nog een paar liedjes bij het kampvuur, met een lekker stukje broodpudding en sliepen 

we dan allemaal gezellig samen in de grote zaal.  

Wij hebben enorm genoten van dit kamp, hopelijk jullie ook! Jullie zijn een voor een 

toppertjes en samen een mega leuke bende om leiding aan te geven! Dus dikke, dikke 

dankjewel voor jullie enthousiasme! 

 

Heel veel kusjes,  

De Leiding (Rhune, Laure en Ella) 
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Op kamp met de simmers 
Dit jaar op kamp hebben we zeer leuke spelletjes gedaan, waarbij de spelletjes heel 
ver uit elkaar liepen, het ene wat rustige zoals sleutelhanger maken en het andere dan 
weer actiever zoals het spel de verraders. 

 

HET MINUTEN SPEL, hierbij waren we in 2 
groepen verdeelt en zaten we per groep in een 
kamer, verkleed als boeven. We kregen een blad 
waar opdrachten op stonden met een bepaald 
tijdstip ernaast. En wanneer het dat tijdstip was 
moest de opdracht uitgevoerd worden was je te 
laat dan kreeg je geen punt. De opdrachten 
waren bijvoorbeeld zeep oplossen in water, een 
handenstand doen, een mop vertellen waar de 
leiding om moest lachen en 3 ballonnen 
opblazen. Dit spel was zeker 1 van de top 
spelletjes dat we gedaan hebben.  

 

2-DAAGSE, dit jaar zijn wij met alle simmers op 2-daagse 
gegaan met de fiets. Dit waren zeer leuke en 2 zeer 
lastige dagen die we met zen allen goed tot een einde 
hebben gebracht. We moesten ook opdrachtjes doen 
zoals op de radio komen en een bekend persoon 
ontmoeten. Daarnaast moeten we ook nog kijken voor 
ons eigen eten. Gelukkig hadden we geluk en moesten 
we niet zoeken achter een slaapplaats, maar mochten 

we overnachten in tenten bij familie van een leiding van ons. Met 
een zwembad lekker eten en een kampvuurtje 
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LEIDINGS SPEL, als je simmer bent moet je natuurlijk ook eens een spelletje maken op 
kamp voor je leiding. Bij ons was dit politie bibber. Hier moest de leiding spelletjes 
spelen om als boef te ontsnappen van de politie en dat is gelukt. Door lichaam ‘s delen 
te verwijderen en een spel te spelen. Terwijl ze spelletjes speelden tegen ons 

(toekomstige leiding) of tegen elkaar, wonnen ze en/of 
verloren ze, en kregen een strafopdracht.  

 

NACHTDROPPING, wij werden op kamp eens rond 12u s’ 
nachts wakker gemaakt en moesten vaste schoenen aan 
trekken en kleren. We deden onze blinddoek aan en werden 
ergens gedropt. We moesten de kaart volgen, opdrachten 
volbrengen en zo terug op de kampplaats geraken. 

 

 

DOOP, dit is altijd een spel waar we ons 
laten gaan, dit jaar mochten we niet 
zwanger worden en moesten we de pil 
nemen. Dat was een blaadje met een 
spelletje op (waar je vuil bij werd). Zoals 
een banaan uit bloem zoeken of een ei in 
elkaars mond doorgeven. 

 

Dit kamp was top, 
bedankt aan onze super leiding voor dit 
kamp!!!   

LEONIE, CAMILLE  EN  ELLA = WE LOVE YOU!!! 
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Kleurplaat 
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KSA nationaal presenteert 
Goed Ge(p)luimd! Dat is het jaarthema voor 

2024-2025, waarin KSA de focus legt op samen 

lachen en plezier maken.  

KSA gelooft dat humor en plezier essentiële 

ingrediënten zijn voor de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren. We erkennen dat jong zijn 

een periode van groei en ontdekking is, waarin 

kinderen en jongeren hun identiteit vormgeven, 

sociale vaardigheden ontwikkelen en de wereld 

om hen heen verkennen. In deze cruciale fase van 

hun leven streeft ook KSA ernaar om een 

omgeving te creëren die niet alleen educatief en 

verrijkend is, maar ook verrijkt wordt door 

vreugde, lachen en speelsheid. 

Humor en plezier zijn niet alleen maar momenten 

van oppervlakkige fun. Ze vormen mee de bouwstenen van een positieve 

groepsdynamiek en een gezond groepsgevoel. Door humor te omarmen, leren 

KSA’ers om op een leuke, positieve manier met elkaar om te gaan. Het stelt hen in 

staat om fouten te durven maken, om veerkrachtig te zijn ten aanzien van tegenslagen 

en om zich comfortabel te voelen bij het experimenteren en het nemen van risico's. 

KSA ziet humor als een krachtig middel om KSA’ers van verschillende achtergronden 

te verbinden. Het doorbreken van spanningen en het creëren van een sfeer van 

inclusie en acceptatie is vaak gemakkelijker wanneer er ruimte is voor humor. Het stelt 

kinderen en jongeren in staat om barrières te doorbreken, om vooroordelen te 

overstijgen en om empathie en begrip voor elkaar op te bouwen.  

Bovendien draagt plezier maken bij aan het bevorderen van de mentale 

gezondheid van kinderen en jongeren. Het biedt een welkome afleiding van de stress 

en druk van het dagelijks leven en helpt hen om veerkrachtig te zijn en te blijven in 

tijden van uitdaging. Door samen te lachen en te spelen, leren KSA’ers om te gaan met 

stress, om hun emoties te uiten en om positieve copingmechanismen te ontwikkelen. 

KSA is zich ervan bewust dat naast de meerwaarde van humor er ook potentiële 

gevaren zijn die humor met zich mee kan brengen. Humor en grappen maken kan 

grenzen overschrijden en kwetsende opmerkingen of grappen veroorzaken. Wat voor 
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de ene persoon grappig is, kan voor een ander beledigend of kwetsend zijn. Ongepaste 

humor kan resulteren in een onveilige omgeving voor sommigen waardoor ze zich 

buitengesloten of gekwetst voelen.  

Wij als KSA streven er dan ook naar om een omgeving te creëren waarin humor en 

plezier worden gewaardeerd en gestimuleerd, en die hand in hand gaat met respect, 

inclusiviteit en verantwoordelijkheid. We moedigen onze leiding en vrijwilligers aan 

om een speelse en positieve houding aan te nemen, om creatieve en grappige 

activiteiten te organiseren en om ruimte te bieden voor spontaniteit en improvisatie. 

Door humor en plezier mee centraal te stellen in onze werking, geloven we dat we 

kinderen en jongeren kunnen inspireren, empoweren en voorbereiden op een 

toekomst vol mogelijkheden en vreugde. 
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Wist je dat… 
 

 

… er dit kamp geen leidsters zijn gestopt 

… en er ook gene zijn bijgekomen 

… het weer een geslaagd kamp was 

… we toffe nieuwe kokjes meehadden 

… we heel lekker hebben gegeten 

… we 1 keer naar het spoed zijn moeten gaan 

… het hout voor op het kampvuur gratis van houthandel Daemen kwam 

… we met 93 op kamp zijn geweest 

… wij er heel hard van hebben genoten 

… en wij hopen jullie ook 

… het kampdansje chiki is 

… we veel zin hebben in het nieuwe jaar 

… we een nieuwe secretaris hebben 

… ontbijt op 6 oktober is  

… en spaghetti avond op 23 november is 

… er dit jaar weer oudersfeest is 

… en dat het thema hiervoor nog een geheim blijft 

… enkel vrouwelijke muggen steken 

… een slak 3 jaar kan slapen 
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Contactgegevens KSA♀ Moorslede 

 

 

 

  Website 

 www.ksaplusmoorslede.be 
bezoek onsook op Facebook en Instagram! 

E-mail   

 ksaplusmoorslede@hotmail.com 
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Kalender 
 

7 september 2024 Startdag 

14 september 2024 Steekbieren KSA Sint-Maarten 

21 september 2024 Activiteit 

28 september 2024 Activiteit 

6 oktober 2022 ONTBIJT aan huis 

19 oktober 2024 Activiteit 

26 oktober 2024 Activiteit 

9 november 2024 Activiteit 

23 november 2024 SPAGHETTIAVOND 

30 november 2024 Activiteit (Sinterklaas) 

14 december 2024 Activiteit (Kerstfeestje) 

1 februari 2025 Zwemmen 

  

 


