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’t Plussertje 
 

Startdageditie 

 

Voor leden, ouders en sympathisanten van KSA plus Moorslede 

 

  

Aan: 

http://www.ksaplusmoorslede.be/
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Voorwoord 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 

Na een fantastisch kamp in Bellingen met stralend weer en het allerbeste gezelschap 

viel het even zwaar om terug te keren naar Moorslede. Tien dagen plezier en 

avontuur vlogen voorbij, en plots was het weer gedaan…  

Maar lang hebben we niet stilgezeten, want het nieuwe werkjaar stond ons al met 

open armen op te wachten! 

We zijn van start gegaan met onze startdag en dit jaar doen we dat onder het 

jaarthema “Fantastisch Bombastisch”. Een thema vol fantasie, creativiteit en 

verwondering. Helemaal ons ding, want wat is er leuker dan samen lachen, zot doen 

en genieten? 

Ook dit semester hebben we weer een goed gevulde agenda: 

 Zondag 5 oktober brengen we jullie een heerlijk ontbijt aan huis. 

 Zaterdag 8 november toveren onze kokskes opnieuw de lekkerste spaghetti 
op tafel. Die avond kan je bovendien alle kampfoto’s en -filmpjes 
bewonderen en maken we er samen een gezellige avond vol sfeer en show 
van. 

Dit jaar nemen we wel afscheid van Maud als hoofdleidster. Na vijf jaar ongelooflijke 

inzet verdient ze een dikke merci! Voor mij was het een groot plezier om samen met 

haar deze taak op te nemen. Gelukkig hoeven we haar nog niet helemaal te missen, 

want Maud blijft actief als leidster in onze ploeg. En daar zijn we héél blij mee! 

Met onze enthousiaste leidingploeg van 23 meisjes staan we alvast te popelen om er 

een topjaar van te maken. Hopelijk jullie ook! 

 

Veel groetjes, 

Laure 

Hoofdleiding 

Voor alle vragen – groot of klein – mag je mij altijd contacteren: 

📧 ksaplusmoorslede@hotmail.com 

📱 Laure: 0471/35 59 59 
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Deel 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe werkjaar 
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KSA plus, daar kies je voor! 

 

KSA plus, daar kies je voor!  
 

Ken je ons nog niet? Dan wordt het hoog tijd dat daar verandering in komt!  

KSA betekent: Katholieke Studenten Actie, maar dit zou in ons geval ook kunnen 
vertaald worden naar “Knettergekke en Superleuke Activiteiten” op 
zaterdagnamiddag!  

We zijn een onderdeel van KSA West en onze jeugdbeweging bruist van leven, spel en 

enthousiasme! Vraag dat maar aan onze vele leden die al jaren naar KSA ♀ komen!  

We hopen dat we jou kunnen overtuigen om lid te worden van onze jeugdbeweging!  

 

Wie is er lid van KSA ♀ ?  
 

Wij zijn een jeugdbeweging voor meisjes vanaf het 1ste leerjaar tot en met het 4de 

middelbaar. Bij ons is iedereen welkom: het zotste, liefste, grappigste, onnozelste, 
stilste en luidruchtigste meisje!  

We zijn ingedeeld in verschillende groepen: 

Sloebers 1ste en 2de leerjaar  

Springers 3de en 4de leerjaar 

Jiedels 5de en 6de leerjaar 

Jimmers  1ste en 2de middelbaar  

simmers 3de en 4de middelbaar 

 

Daarnaast heb je ook de volwassen begeleiding. Dit zijn al onze oud-leidsters, meestal 
zijn ze het jeugdbeweging leven nog niet beu en helpen ze ons een handje waar nodig. 

Ze zijn dus soms onze redders in de nood! 😊  
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Waar en wanneer spreken we af?  

Onze vergaderingen gaan ongeveer 3 keer in de maand door. Dit gebeurt elke keer op 
zaterdagnamiddag van 14.00 u tot 17.00 u in Jeugdcentrum de 4-Link (Molenstraat 
1D). September en oktober tellen meestal meer vergaderingen per maand, zo leren 
nieuwe leden onze werking snel kennen!  

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met onze leden én de leiding die 
moeten studeren tijdens examens. Daarom hebben we een kalender die je best boven 
je bed hangt zodat je geen enkele vergadering mist! Een groot deel van de leiding nu 
zit in het hoger onderwijs; het aantal vergaderingen in december, januari, mei en juni 
zijn dan ook beperkt.  

De zaterdagnamiddag is JC de 4-Link dus ‘the place to be’! Naast onze lokalen bevindt 
zich op deze locatie een groot grasveld, een klein bos en een speelbos, waar we kunnen 
ravotten, zingen, dansen, springen… Elke activiteit begint met het kampdansje, daarna 
wordt er per groep overlopen wat we die namiddag precies doen. De spelletjes per 
groep zijn van 14.00-16.00. Na 16.00 kunnen de kindjes dan spelen, een drankje 
drinken, koekje eten, kampen bouwen…  

Toch blijven we niet altijd in onze lokalen, ondanks het feit dat dit een echte toplocatie 
is. De oudste leden gaan wel al ’n keertje op stap om een dorps- of stadsspel te spelen, 
bezoeken de cinema of gaan naar Roeselare. Daarom worden de oudste leden ook 
gevraagd om zoveel mogelijk hun fiets mee te brengen. Geen paniek, de leiding laat 
het jullie altijd op voorhand weten als jullie specifiek een fiets nodig hebben voor een 
spel!  

 

Wat doen we allemaal?  

Elke vergadering zorgt de leiding ervoor dat de namiddag rijkelijk gevuld is met een 
supertof spel. Dit kan verschillende dingen inhouden: sport, actie, knutselen, 
groepsspelen, denksport…. Voor iedereen wat wils! We proberen ook aan de leden 
een aantal waarden mee te geven zoals vriendschap, respect en beleefdheid. 
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Speciale activiteiten  
 
Elk jaar zijn er natuurlijk ook speciale activiteiten die we organiseren zoals onze ontbijt 
aan huis, spaghettiavond, bloemetjesverkoop. Dit zijn alvast 3 data die je zeker in je 
agenda moet zetten. Voor de leden zelf is er dan nog de slotactiviteit en natuurlijk het 
allerbelangrijkste: HET KAMP!  
 
Ook zijn er andere activiteiten waar wij aan deelnemen zoals de fietsmarathon. Deze 
momenten zijn een gelegenheid om te tonen wie we zijn en hoe trots we zijn op onze 
jeugdbeweging.  
 
Daarnaast zijn er activiteiten die wij niet organiseren als KSA, maar de grotere KSA, nl. 
KSA West. Dit zijn dan activiteiten zoals Gouwdag, Joepie…  
 
Het is allemaal veel informatie in één, maar telkens worden jullie via mail of whatsapp 
verwittigd wat er te doen is, wat er staat te gebeuren… Alles wordt tijdig aan jullie 
gemeld!  
 

Uniform  
 
Als echte KSA’er wordt er verwacht dat je een uniform draagt. Het uniform is een 
sjaaltje en een T-shirt van KSA en is ook verplicht. Dit kan je door het jaar heen kopen 
bij ons.  
 
Van onze jeugdbeweging zelf hebben we ook een trui die je volledig vrijblijvend kan 
kopen.  
 
Naast uniformen en truien van ons zijn er ook gadgets van KSA, die kan je enkel kopen 
aan onze uniformstand die 3x per jaar uitstaat op zaterdag.  
 

Zaterdagnamiddag  
 
Aan het begin van de vergadering kan je bij de leiding een drankje kopen. Je geeft dan 

gewoon 1 euro aan hen, zij tekenen dan een figuurtje op je hand. Om 16u geeft je 

eigen leidster je dan een drankje naar keuze. Natuurlijk mag je ook zelf iets 

meebrengen!  
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Enkele regeltjes  
 
Om een goede en vlotte samenwerking te bevorderen zijn er enkele puntjes heel 
belangrijk. Een reglement is een streng woord, maar eigenlijk zijn het gewoon vrij 
logische zaken…  

1) Wees op tijd!  

2) Uniform heb je altijd aan.  

3) Niemand wordt uitgesloten of gepest.  

4) Afval hoort thuis in de vuilnisbak.  

5) Je brengt geen snoep of make-up mee naar de vergadering!  

6) Speel altijd flink mee met de spelletjes.  

7) Luister goed naar je leidsters!  

8) Als de leiding fluit, wil het zeggen dat je moet verzamelen.  

9) Wanneer je vroeger weg moet, laat je dit op voorhand weten aan de leidsters 
van jou groep 

10) Gsm’s en andere media zijn niet nodig tijdens activiteiten, die laat je dus best 
thuis!  

 

Hoe blijf ik op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten? 
  
Ons E-mailadres is ksaplusmoorslede@hotmail.com Indien u vragen geeft, aarzel dan 
niet en stuur een mailtje of telefoneer naar één van de leidsters van uw dochter 
(gegevens leiding op p.24).  
Als u niet weet of er nu juist activiteit is of niet kan u het boekje t’Plussertje raadplegen, 
achteraan in dit boekje vindt u alle data terug. De data vindt u ook terug op de website 
www.ksaplusmoorslede.be  
 

LET OP!  
 
Als er iets belangrijks te doen is, bijvoorbeeld een speciale activiteit dan wordt u 

hiervan op de hoogte gehouden. Meestal gaat dit dan samen met een inschrijving. Wij 

vragen om er zeker rekening mee te houden dat u tijdig inschrijft. Als de data 

verstreken is kan uw dochter niet meer deelnemen! Houdt dus u mail of brievenbus in 

de gaten…  

 
 
 
 
 

http://www.ksaplusmoorslede.be/
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Waarom moet je een KSA ♀ lid worden?  
 
KSA is gewoon super!! Als je zin hebt in spel, plezier en vriendschap ben je bij ons aan 
het juiste adres! Er worden vriendschapsbanden gesmeed die je nooit of te nimmer 
meer vergeet, de activiteiten geven je de kans om je volledig uit te leven en de leiding 
is een steun waar je altijd op kunt rekenen!  
 
Voor je het weet kan je niet meer zonder!  

 
Hoe kan je mee op kamp?  
 
Op de laatste activiteiten in juni krijgen jullie het laatste Plussertje van het werkjaar. 
Daarin verklappen we waar we op kamp gaan in de vakantie.  
We vertrekken op kamp op 31 juli met de jimmers en simmers. Pas op 3 augustus 
vertrekken we met de sloebers, springers en jiedels. Op 10 augustus komen we met 
alle groepen samen naar huis. Maar daarover horen jullie nog meer!  
 
Eind juni, begin juli kunnen we op huisbezoek komen als jullie dit wensen. Zo kunnen 

we iedereen overtuigen om mee te gaan op kamp. Elke vergadering schrijven we wel 

op wie er was en wie niet. Wie geen 6 keer door het jaar heen gekomen is, kan jammer 

genoeg niet mee op kamp. Wij vinden het belangrijk dat er een vriendschapsband 

wordt opgebouwd tussen de verschillende leeftijdsgenootjes in een groep, dit kan dan 

ook alleen maar wanneer je naar de KSA komt. Maar meestal ondervinden we hier 

geen problemen mee!  
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SCAN ME! 

 



13 
 

  



14 
 

We nemen afscheid van… 
Camille Berguigue 

 

♥Waarom hebben jullie gekozen om uit de KSA plus te gaan?  

Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige en ik ben begonnen met werken, hierbij 

hoort er ook weekend werk en is het niet meer combineerbaar jammer genoeg🙁 

 

♥Hoe lang hebben je in de KSA plus gezeten?  

13 jaar  

 

♥Wat ga je het meest missen aan de KSA plus? 

De liefde van de kindjes die je telkens kreeg en natuurlijk het kamp want dit is 

megaaaa leukk!! 

 

♥Wat was je eerste kamp als lid?  

Jommeke 

 

 

♥Wat was je favoriete kampeten?  

Frietjes met stoofvleesss mmmm 

 

 

♥Wie was je favoriete leidster?  

BAUKEEE 

 

♥Waarom werd je zelf leidster?  

Als lid amuseerde ik mij al enorm in de KSA, de vriendschappen die je daar maakt zijn 

ook voor het leven. Je zit elke vrijdag samen met je vriendinnen om te vergaderen, 

en de zaterdag spelletjes spelen met de kindjes daar kreeg ik voldoening uit. 

 

♥Bij welke leeftijdscategorieën stond je allemaal tijdens je carrière als leidster?  

ALLEMAAL! Leuk hé, ik was 5 jaar leidster en heb aan elke leeftijd eens leiding mogen 

geven. 
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♥Bij welke leeftijd stond je het liefst?  

Moeilijke vraag! Maar als ik dan echt moet kiezen, kies ik de Simmers. 

 

♥Welk kamp vond je het leukst als leidster?  

Alle kampen ik kan geen kiezen elk kamp was superrrr leukk! 

 

♥Welk kamp is je slecht bevallen?  

Ik heb niet echt een slecht kamp gehad maar, mijn 1ste kamp als leidster had ik net 

corona waardoor ik de 1ste 3 dagen niet mee kon🙁 ik heb toen heel veel gehuild! 

 

♥Wat is je beste herinnering aan de KSA plus als leidster?  

Ik heb niet bepaald 1 leukste herinnering want alles was leuk. Maar vooral de 

gezellige momenten op kamp die ik had met de leidingsploeg. 

 

♥Wat was je verstandhouding met de KSA?  

Ik denk opzich wel goed, ik kwam goed overeen met hun maar soms was het ook wel 

eens water en vuur ( camille lacht) 😊  

 

 

 

  



16 
 

Hier zijn onze nieuwe leidsters 
 

De start van een nieuw werkjaar brengt ons ook nieuwe leidsters! Dit jaar mogen we 
7 enthousiaste meisjes verwelkomen.  

Ze stellen zich dan ook graag aan jullie voor! 

Ik heet Janne Kwanten 

Ze noemen me ook wel eens Jananas, Ik ben geboren op 7 
september 2009 

Ik heb broer(s) en/of zus(sen): Ik heb geen broers of 
zussen, maar ik heb wel 2 katten en 1 hond. 

Ik ben 10 jaar lid van KSA ♀ Moorslede 

Mijn leukste herinnering is tweedaagse, omdat er altijd een leuke groepssfeer is en 
iedereen geeft iedereen een beetje motivatie. Ook de Joepie zal ik nooit vergeten, 
een unieke ervaring. Het was leuk, maar toen ik op het einde aankwam was ik toch 
wel blij. 

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is Mario en Luigi. Het was de 1ste keer dat ik in een 
tent sliep, dat heb ik gevoeld. Mijn voorbereiding was niet top aangezien ik enkel 
shorts mee had om te slapen. ’s Nachts kwam ik bibberend wakker van de kou 
gelukkig had ik een jeansbroek in de buurt om mij warm te houden. De volgende 
jaren had ik wel een lange broek mee om mee te slapen.  

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is het 24 uur spel. Tijdens dit spel ben je 
met heel je groep bezig om de opdrachten tot een goed einde te brengen zodat we 
geen strafopdrachten kregen. Hierdoor was er een speciale groepssfeer onder de 
Simmers. 

Mijn voorbeeldleidster is ik heb niet echt 1 voorbeeldleidster, maar als ik één iemand 
moet kiezen is het Leonie. 

Ik hou enorm van het liedje Unwritten – Natasha Bedingfield 

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen: pasta carbonara 

Mijn favoriete KSA’er is Kaze 

Mijn stopwoordje is bro 

Citaat van de dag: go with the flow 

Dit wil ik nog zeggen: Ik hoop dat ik nog vele leuke momenten heb in de KSA+ 
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Ik heet Perle Geryl 

Ze noemen me ook wel eens Parel of Pearl 

Ik ben geboren op 27 maart 2009 

Ik heb broer(s) en/of zus(sen):2 zussen Phebe en Belle 

Ik ben 10 jaar lid van KSA ♀ Moorslede 

Mijn leukste herinnering is bij 2daagse in mijn 1ste jaar simmer dat 
we toekwamen in het slaaphuis dat we daar in het zwembad 
konden en dan heel lekker eten kregen. 

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is mijn laatste kamp als lid omdat we voor de 
laatste keer met heel ons jaar van de ksa hebben kunnen genieten. 

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is honkbal 

Mijn voorbeeldleidster is Leonie want ze is echt een leister die ik ook zou willen 
worden. Ze is super lief en weet totaal altijd waar ze mee bezig is en hoe ze alles 
moet doen. 

Ik hou enorm van het liedje Desire van Years & Years  

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen: biefstuk met frietjes 

Mijn favoriete KSA’er is Kaasje 

Mijn stopwoordje is oh my days 

Citaat van de dag: fake it till you make it 

Dit wil ik nog zeggen: Geniet van alles in de KSA want het gaat super snel voorbij en 
je maakt er vrienden voor het leven. Dus geniet er vooral van!!!  
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Ik heet Fiebe Patteeuw 

Ze noemen me ook wel eens Fie 

Ik ben geboren op 10/06/2009 

Ik heb broer(s) en/of zus(sen): 1 broer en 1 zus  

Ik ben 10  jaar lid van KSA ♀ Moorslede 

Mijn leukste herinnering is van de tenten moeten verhuizen 
omdat het te hard regende 2 jaar geleden.  

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is  dit kamp, ons laatste 
met de mensen die het meest voor me betekenen. 

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is blauwe foef : ) 

Mijn voorbeeldleidster is Leonie, ze staat altijd paraat en 
weet altijd een oplossing voor elk probleem. 

Ik hou enorm van het liedje boujé !!! 

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen: scampi’s met tagliatelle. 

Mijn favoriete KSA’er is Kaasje. 

Mijn stopwoordje is what the hellie, what the flip?  

Citaat van de dag: If you never try, you never know. 

Dit wil ik nog zeggen: Ik heb mega veel zin in de volgende leiding jaren, maar voel me 
een beetje onzeker om veel te praten met de leiding… 
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Ik heet Marit Vercruysse 

Ze noemen me ook wel eens Mariet 

Ik ben geboren op 29 augustus 2009 

Ik heb broer(s) en/of zus(sen): 1 

Ik ben 10 jaar lid van KSA ♀ Moorslede 

Mijn leukste herinnering is Joepie uitwandelen met 
iedereen  

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is  het laatste 
kamp jumanji 

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is  
biggetje naar zwijn 

Mijn voorbeeldleidster is Ella V 

Ik hou enorm van het liedje Iris van The Goo Goo Dolls 

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen:  ALLES 

Mijn favoriete KSA’er is kaasje 

Mijn stopwoordje is euh 

Citaat van de dag:  je leeft maar 1 keer dus ga ervoor 

Dit wil ik nog zeggen:  Ik heb heel veel zin in dit jaar en hopelijk ook volgende jaren 
als leidster, om verantwoordelijker te worden, vriendschappen maken voor het 
leven, met de kinderen bezig zijn en nog veel meer. 
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Ik heet Margaux Maertens 

Ze noemen me ook wel eens Gootje  

Ik ben geboren op 17 februari 2009  

Ik heb broer(s) en/of zus(sen): 1 broer 
en 1 zus  

Ik ben 10 jaar lid van KSA ♀ Moorslede 

Mijn leukste herinnering is toen het 
binnen regende in de tenten en we 
allemaal naar binnen moesten lopen. 

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is mijn laatste 
kamp, Jumanji. 

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is 
zandvlakte. 

Mijn voorbeeldleidster is Leonie.  

Ik hou enorm van het liedje ‘Lean on’ 

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen: pasta 
carbonara en nutellabollen.  

Mijn favoriete KSA’er is Kaasje 

Mijn stopwoordje is ‘wi’ 

Citaat van de dag: Een goede daad is goud waard. 

Dit wil ik nog zeggen: Ik heb suuuuper veel zin om leiding te zijn in de KSA. 
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Ik heet Luna Tytgat 

Ze noemen me ook wel eens Tytgatje/lou 

Ik ben geboren op 16 mei 2009 

Ik heb broer(s) en/of zus(sen): 1 broer 

Ik ben 10 jaar lid van KSA ♀ Moorslede! 

Mijn leukste herinnering is Joepie wandelen met zen allen en samen aankomen in 
stad X (Zwijndrecht). 

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is dit kamp (Jumani), we hebben veel leuk en 
verschillende spelletjes gedaan. 

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is Vader 
troela, een spel waarbij we vuil werden, en veel 
bijleerden. 

Mijn voorbeeldleidster is Leonie 

Ik hou enorm van het liedje Yellow (Coldplay) 

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen: Nacho's 

Mijn favoriete KSA’er is Kaasje 

Mijn stopwoordje is Wistje? 

Citaat van de dag: "Soms heb je maar 20 seconden 
waanzinnig lef nodig. Echt gênant dapper zijn. En er kan 
iets geweldigs uit voortkomen." 

Dit wil ik nog zeggen: het wordt een top jaar!  
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Ik heet Elise Moyaert 

Ze noemen me ook wel eens ELLIE.  

Ik ben geboren op 19 februari 2009.  

Ik heb broer(s) en/of zus(sen): IK heb 1 oudere 
broer, Maarten.  

Ik ben 10 jaar lid van KSA ♀ Moorslede! 

Mijn leukste herinnering is de eerste keer dropping, eerste jaar jimmers, op het 
moment zelf minder maar achter wel heel leuke ervaring! 

Het kamp dat ik nooit zal vergeten is toch wel mijn laatste kamp als lid, samen met 
onze groep jong en oud onvergetelijke spelletjes spelen.  

Het spel dat ik zelf ooit nog eens wil spelen is dokter bea!  

Mijn voorbeeldleidster is Leonie.  

Ik hou enorm van het liedje Fast car van Jonas Blue, Dakota.  

Voor dit eten mag je mij uit mijn bed halen: 
pita van pita Melita.  

Mijn favoriete KSA’er is Kaasje. 

Mijn stopwoordje is “snap je” 

Citaat van de dag: pijn is maar voor even, 
opgeven voor het leven!! 

Dit wil ik nog zeggen: Ik hoop dat ik een goede leidster zal zijn zowel voor de kindjes 
als een goede medeleidster.  

 

 

 Welkom  

Janne, Perle, Fiebe, Marit, 

Margaux, Luna en Elise! 
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Wie is mijn leidster? 
 

Ook dit jaar staat er weer een enthousiaste leidingsploeg klaar om alle leden van KSA 
Plus onvergetelijke zaterdagmiddagen te bezorgen. We zijn in totaal met 20 leidsters. 

Net als vorig jaar is er weer voor elke groep een banleidster, deze is in het grijs 
gekleurd in het overzicht op de pagina hierna. Zij heeft zo’n beetje de leiding over de 
groep. Als je dus met een vraag, belangrijke info of andere zaken zit, is het dus best 
om deze leidsters te contacteren of natuurlijk de hoofdleidsters. Aarzel niet, we zijn 

er om jullie te helpen! 

Op de volgende pagina krijgen jullie een overzicht van alle leidsters. Al die namen, 
het is moeilijk om ze allemaal te onthouden! 

 

 

 

contactgegevens 

 
 

 
Algemene contactpersoon (hoofdleiding) – Laure Montmorency 
 
 
Secretaris –Ella Servaege en Félice Vanacker 
 
  
Banleidster (grijs) - Indien u vragen heeft over uw kind kan u altijd bij de 
banleidster terecht  
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Contact 
 

Hoofdleidster  Laure Montmorency 
 
0471/35 59 59 
lauremontmorency@gmail.com  

Secretaris Ella Servaege 

0492/09 74 45 

ella.servaege11@gmail.com 

Félice Vanacker 

0467/02 12 63 

felicevanacker@hotmail.com  

Verzekeringen Mirthe Van Cauwenberghe 

0468/11 76 75 

mirthe0702@gmail.com 

Webmaster  Ella Vercruysse 

0468/57 93 53 

ellavercruysse06@gmail.com 

Uniformverantwoordelijke Leonie Sinnesael  

0493/91 45 51 

leoni.sinnesael@gmail.com  

Daniëlle De Vlaeminck 
0479/69 25 88 
Danielle.devlaiminck@gmail.com  

Redactie  Elke Degryse 

0497/67 58 73 

elke1degryse@gmail.com 

 

  

mailto:lauremontmorency@gmail.com
mailto:ella.servaege11@gmail.com
mailto:felicevanacker@hotmail.com
mailto:mirthe0702@gmail.com
mailto:ellavercruysse06@gmail.com
mailto:leoni.sinnesael@gmail.com
mailto:Danielle.devlaiminck@gmail.com
mailto:elke1degryse@gmail.com
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  Deel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp Bellingen 2025  
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Op kamp met de sloebers 
 

Onze kampdagen waren één groot avontuur vol spel, fantasie en plezier! 

We trapten af met een heuse KSA-quiz. De leidsters stelden onze sloebers flink op de 

proef: van weetjes en raadsels tot pittige vragen waar je goed bij moest nadenken. 

Gelukkig werd er niet alleen getest, maar ook heel wat bijgeleerd. Na een spannende 

ex aequo volgde de perfecte beloning: een overheerlijke maaltijd met hespeworst, 

patatjes, worteltjes en erwtjes. Smullen maar! 

In de namiddag doken we terug in de tijd, recht de middeleeuwen in. Onze prinsesjes 

hulden zich in prachtige kleedjes en voelden zich echte jonkvrouwen. Er werd 

gesprongen, getrokken aan touwen, gerend op denkbeeldige paarden en zoveel 

meer. Het leek wel alsof we samen een sprookje tot leven brachten.  

En dan… maakten we kennis met ons nieuwste kampmaatje: Ollie de 

olifant! Dit schattige knuffeldier reisde met de groep mee, maar er 

was één gouden regel: niet verliezen! Gaat Ollie toch even op 

wandel? Dan volgde er een grappige strafopdracht.  

De volgende ochtend stormden we het lab van 

professor Einstein binnen. Paniek! Er was een 

gevaarlijk virus ontsnapt. Alleen onze sloebers 

konden het tegenhouden. Met teamwork, 

slimme ideeën en een vleugje magie 

overwonnen ze het virus. De beloning? Een 

doos vol knotsgekke proefjes. Hoogtepunt van 

de dag: een colafles die met een luide knal de 

lucht in spoot. BOEM!  

Alsof dat nog niet genoeg was, werden onze kinderen diezelfde namiddag 

omgetoverd tot ruimtehelden. Hun raket naar planeet Mamacara was gecrasht, dus 

moesten ze spelletjes spelen om hem te herstellen. Ze leerden vliegen, hielden hun 

adem in, aten vliegende brownies en maakten zelfs hun eigen ruimteslijm. Voor we 

het wisten waren onze sloebers vrolijke marsmannetjes die losgingen op een 

buitenaards feestje.  
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Op dag zeven trokken we onze stevige stapschoenen aan voor een dagtocht van zo’n 

acht kilometer. En wat een verrassing aan het einde: een verfrissende duik in het 

zwembad! De dag erna stond in het teken van… omgekeerde dag. We begonnen met 

balletjes in tomatensaus als ontbijt (smullen!) en kregen daarna een andere leiding. 

Hun vis had zijn kleuren verloren, en onze sloebers moesten allerlei opdrachten doen 

om die kleuren terug te verdienen. 

’s Namiddags was het tijd voor de doop: scheerschuim, eitjes, verf… alles kwam 

eraan te pas. Samen dompelden we ons onder in Mowgli’s junglewereld en werden 

we officieel echte kinderen van de jungle. Het absolute hoogtepunt: “sleeren” op de 

glibberige sleermat. Een feest van glijpartijen en gelach! 

Op de laatste dag gingen we nog langs bij Circus Camille. Er waren spelletjes, acts en 

natuurlijk veel plezier. En toen, ’s avonds, sloten we het kamp feestelijk af met onze 

slotshow. 

Helaas kwam er daarmee ook een einde aan dit geweldige 

avontuur. Wat een dagen vol plezier, vriendschap en 

avontuur! Dankjewel lieve sloebers, jullie waren echte 

toppers. Dit kamp – én dit jaar – was onvergetelijk.   

Tot ziens 

Maud, Camille, Marith en Rachelle xxx 
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Op kamp met de springers 
 

Na lang aftellen was het op 3 augustus eindelijk zover! We mochten onze geliefde 

springertjes opwachten aan het station van Roeselare om samen aan ons 

kampavontuur te beginnen. Met de trein trokken we richting Halle, daarna volgde 

nog een busrit en een korte wandeling tot we onze kampplaats bereikten. Na een 

rondleiding en het installeren van de bedjes kon het kamp écht beginnen! 

De springers zaten nog vol energie. Daarom werden ze in twee groepen verdeeld om 

het tijdens enkele spelletjes tegen elkaar op te nemen. Van vlaggenroof tot Tiktak 

Boem en zoveel meer: het enthousiasme spatte eraf. Daarnaast werd het 

kampthema eindelijk bekendgemaakt, nl. Jumanji!  

Op 4 augustus startten we de dag met een groepsfoto en de banfoto’s, waarbij 

iedereen zijn mooiste glimlach of gekste bek bovenhaalde. Daarna konden we 

beginnen met ons spel. Tijdens deze dag stond alles in het teken van Spanje. We 

leerden Spaanse woordjes, verkleedden ons als echte Spanjaarden en begonnen 

alvast Spanje als echt voetbal land te leren kennen door het supportersliedje van FC 

Barcelona. Zo werden onze springers volledig omgetoverd tot echte Spanjaarden. In 

de namiddag trokken we op roadtrip door Spanje. In teams – “de Spanjaardjes” en 

“de Spaanse Chicas” – probeerden de springers zo snel mogelijk door het land te 

reizen, langs steden als Madrid, Valencia en Barcelona. 

De volgende dag begonnen we met een drie uur durend spel in de zoo. 

Samenwerken was de sleutel, want alle opdrachten moesten binnen die tijd 

afgewerkt worden. Met elke afgewerkte opdracht werd er een dier verdiend voor in 

de zoo van de Springers, genaamd ‘Kids KSAZOO’. In de namiddag wachtte een 

grootse missie: onze Galaxy redden! Op elke planeet was er wel iets mis, maar 

dankzij hun inzet werden alle problemen opgelost. We sloten de dag gezellig af met 

de Disneyfilm Monsters & Co. mét churros als dessert. Voor velen een nieuwe 

ontdekking… 

6 augustus was een heel bijzondere dag: Omgekeerde Dag! We startten de ochtend 

met balletjes in tomatensaus als ontbijt en droegen de hele dag onze kleren 

achterstevoren. In de voormiddag werd de leiding zelfs omgewisseld. In de namiddag 

zagen we eindelijk onze springers terug en stond er een spel rond de film Monsters & 

Co op het programma. Iedereen kwam verkleed als schattig of juist een eng 

monstertje. De springers werden verdeeld in groepen ‘de kinderen’ en ‘de monsters’. 
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‘De kinderen’ namen het op tegen ‘de monsters’ om hen te verdrijven uit hun 

slaapkamer.  

Op 7 augustus trokken we eropuit voor onze dagtocht! De springers legden maar 

liefst 7,8 kilometer af. Hun inspanning werd beloond met een verfrissende duik in het 

zwembad van Halle. ’s Avonds stonden onze lieve kokjes klaar met een heerlijke 

verrassing: een pastabuffet, volledig in het kampthema. Wij waren alleszins fan van 

de Jumanji-saus! 😉 

Op 8 augustus werden de springers verrast door hun leiding met een piñata. Na 

verschillende pogingen slaagden we er toch in om hem kapot te slaan, en werden we 

beloond met lekkere snoepjes. Daarna werd er geoefend voor het dansje van de 

slotshow voor de laatste avond. In de namiddag vond onze jaarlijkse doop plaats, 

waarbij we nog eens goed vuil mochten worden. We sloten de doop af met sleeren 

op de basche, wat ze zeer leuk blijken te vinden! Na een welverdiende douche 

stonden er overheerlijke klakaarts op ons te wachten, hmmmmm….Njam! 

Onze laatste volledige dag begon met het inpakken van de valiezen. Na de platte rust 

volgde een groot gemeenschappelijk spel, terwijl de leiding de kampplaats begon op 

te ruimen. Als verrassing trakteerden de kokjes ons op ijsjes. In de avond genoten we 

samen van een zonnige BBQ en sloten we af met een spectaculaire avondshow: de 

springers dansten verkleed als tijgertjes op Roar van Katy Perry. Wij kunnen alvast 

zeggen dat we stoere springers hebben die goed kunnen mee-roaren op het liedje, 

bijna echte tijgertjes 😉. We sloten de avond en ook het kamp af met een gezellig en 

indrukwekkend kampvuur!  

Op 10 augustus moesten we spijtig genoeg naar huis… Na het inladen van de camion 

vertrokken we terug naar Roeselare. Daar dansten we nog één laatste keer ons 

kampdansje, vooraleer we afscheid moesten nemen… 

Wij kijken terug op een fantastisch kamp boordevol plezier, avontuur en vriendschap. 

Een bende om nooit meer te vergeten! 

Lieve groetjes, 

de Springer leiding  

(Elke, Ella S., Amilia & Rhune)  
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Op kamp met de jiedels 
 

De leiding stond vroeg op om van de kampplaats terug te keren en de jiedles te 

kunnen gaan halen. Eenmaal op de trein zat de sfeer er meteen goed in en de jiedels 

konden niet wachten om de kampplaats te zien. Bij aankomst hebben we ons bedje 

opgemaakt en konden we genieten van de hot dogs. Als eerste avondspelletje deden 

we enkele heavy games zodat iedereen zijn energie kwijt kon voor het slapen gaan.  

4 augustus stonden we op en begonnen we met een een quiz, de jiedles streden in 3 

teams tegen elkaar. Aan het einde van de quiz kwam we erachter wie de slimste 

jiedels waren op kamp. Daarna stand ons een kleurrijke namiddag te wachten, we 

speelden het spel ‘color run’! De jiedels moesten in verschillende teams om ter 

meest kleurpoeder verzamelen door kleurrijke opdrachten te doen. Het spel twister 

kun hierbij natuurlijk niet ontbreken. Op het einde hielden we een kleurpoederfeest 

en gooiden we alle zakjes over ons heen. Zo zagen we er heel kleurrijk uit!  

5 augustus, 12 uren spel! De jiedels 

kregen 12 uur de tijd om alle 

opdrachten te voltooien, zo moesten 

ze bijvoorbeeld elk uur bij karma de 

grond tikken en heel de dag mocht 1 

iemand niet op de grond staan. Ook 

moesten ze een hele blok zeep 

opzepen en iedereen moest zijn nagels 

lakken en zich in een doer schminken. 

Dit ging de hele dag door, zo kwamen 

we erachter dat de jiedels fantastisch 

goed kunnen samenwerken. In de 

avond zongen we de leukste liedjes met iedereen tijdens zangstonde. Hierna waren 

ze natuurlijk nog niet moe en speelden we grappige mini games zoals met een ballon 

tussen je benen lopen.  

De volgende dag was het omgekeerde dag. We werden wakker met als ontbijt 

balletjes in tomatensaus, overheerlijk! Hierna kregen de jiedles voor een halve dag 

met andere leiding, super gezellig! Na de platte rust zijn we in het gras gaan 

picknicken waar we ook blackbox speelden, en alvast het dansje voor de laatste 

avond oefenden.  
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7 augustus vertrok iedereen op dagtocht richting het zwembad, waar ze genoten van 

een frisse duik. Na een paar uur te hebben gezwommen en fantastisch goed te 

wandelen gingen we terug naar de kampplaats waar een heerlijke maaltijd van de 

koks klaar stond. In de avond was er bezinning waar we konden terugblikken op 

leuke KSA herinneringen.  

Na gisteren 8 km te hebben gewandeld was er uitgebreid ontbijt wat ons enorm 

smaakte. Hierna speelden we een discospel waar dansen centraal stond, we 

speelden spelletjes zoals limbo en de stoelendans. In de namiddag was het tijd voor 

doop waar de jiedels lekker vuil werden. Verf, eieren, scheerschuim, alles werd uit de 

kast gehaald. Hierna genoten we van een douche en overheerlijke klakkaards. Voor 

het slapen gaan keken we ‘high school musical’, een fantastische film!  

9 augustus, de valiezen werden gemaakt en de kamer 

werd opgeruimd zodat de leiding in de namiddag kon 

kuisen. Terwijl ze dat deden speelden de leden 

gemeenschappelijk spel om de krachten van de 

personages in het toneel terug te krijgen, wat 

natuurlijk gelukt is. In de avond konden we genieten 

van een lekkere barbecue. Hierna volgde de slotshow 

en daarvoor hadden de jiedels een prachtig dansje 

voorbereid, maar helaas betekende dit ook het 

afscheid van de leiding die stopte, we zongen toen 

dus ons afscheidslied voor leidster Camille. Hierna 

genoten we nog van een prachtig kampvuur.  

10 augustus werden de laatste dingetjes in de valies gedaan, aten we boterhammen 

en vertrokken we richting huis  

Wij hebben enorm genoten van dit kamp en hopelijk jullie ook!!!  

Xxx Camille, Mirthe en Jana  
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Op kamp met de jimmers 
 

Wat een kamp! 🎉 

We trapten de eerste avond meteen stevig af met een horrorfilm 👻, daarna 

mochten de Jimmers een nachtspel spelen dat nét een tikkeltje eng was. Gelukkig 

kroop niemand huilend onder de slaapzak en konden ze daarna nog rustig naar 

dromenland. 

De volgende dag doken we in Royal Flush: een koninklijk puzzelspel waarbij de 

Jimmers de stamboom van de koninklijke familie moesten reconstrueren.  

Daarna knutselden ze een chillplek met vlaggetjes en 

hangmatten. Oké, de sjorring ging niet altijd van een leien 

dakje en de constructie stortte maar één keer in (oepsss 😅), 

maar uiteindelijk hadden we een knusse plek om te relaxen. 

We reisden ook de wereld rond! Elke Jimmer verkleedde zich 

als een land dat begon met de eerste letter van zijn of haar naam. Zo hadden we 

mummies, sushi-eters en nog veel meer creatieve types.  

In de namiddag fietsten we naar Halle voor een stadsspel 

in onderwaterwereld-thema. Met het geld dat ze bij de 

spaghettiavond hadden verdiend, konden ze zichzelf trakteren 

op een ijsje 🍦. De inwoners van Halle keken wel even vreemd 

op, maar deden gelukkig enthousiast mee met de knotsgekke 

opdrachten. 

Opstaaaannn!! De wekker ging deze ochtend om 5 uur?! Tijd 

voor een leuke wandeltocht (met een twist). We dropten de 

Jimmers in 2 groepen en ze moesten aan de hand van een wegbeschrijving en 

verschillende opdrachten de kampplaats zien terug te vinden. Gelukkig kwam 

iedereen ’s avonds op tijd terug voor een heerlijke maaltijd.  

De dagen erna werd het nóg spannender: een heuse Ex on the Beach-dag en 

een Assisen-spel met moordenaars en mollen. Intriges alom! 🕵️♀ 
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Daarna kwam de leidingswissel, altijd spannend. Gelukkig 

moesten jullie jullie leukste leidsters niet te lang missen en 

speelden we in de namiddag Levensweg: van kleine kindjes 

groeiden de Jimmers uit tot kromme omaatjes.  

De dag erna was het tijd voor de dagtocht: 8 km ploeteren 

door prachtige, maar pittige landschappen. Gelukkig lag aan 

het einde van de regenboog een gouden beloning… het zwembad van Halle!  

‘s Avonds rustten we onze vermoeide voetjes uit tijdens een openluchtcinema. 

Snacks kunnen natuurlijk niet ontbreken: worstenbroodjes, mozzarellabolletjes, 

aardbeien en frambozen met chocolade. De film Alice in Wonderland zorgde voor de 

nodige magie. Fun fact: slechts drie Jimmers hebben de film volledig uitgekeken. 

Trots op jullie! 👏 

En ja hoor, ook dit jaar stond de doop op het programma. Het 

thema: doorheen de geschiedenis. Van prehistorische 

grotbewoners tot de moderne tijd: bij elk tijdperk kwamen de 

Jimmers erachter waar hun talenten lagen. (Spoiler: sommigen 

zijn geboren boeren 🌽🚜). 

Voor we het goed en wel beseften, was het jammergenoeg al tijd 

om op te ruimen . Gelukkig sloten we af met een gigantisch gemeenschappelijkspel 

en een spetterende slotshow. De leidster waren alle onder de indruk van jullie 

danstalenten, wij zijn er zeker van dat jullie het beste dansje hadden van de avond ;)! 

Een einde waar zelfs Hollywood jaloers op zou zijn. 

 

Hopelijk hebben jullie er net zo hard van genoten als wij! 

Dikke knuffel en vele kusjes van jullie leiding 💕 

Laure, Daniëlle & Félice 
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Op kamp met de simmers 
 

De eerste nacht gingen we op nachtdropping. We waren gaan slapen en opeens 

werden er een paar mensen uit de tenten gehaald. Dit gebeurde ongeveer elk 

kwartier. We werden geblinddoekt, vervoerd en dan ergens in het donker gedropt 

met een paar leidsters. Onderweg moesten we opdrachten doen zoals een foto met 

iedereen in een boom, ook met een speciaal voorwerp terugkomen was één van de 

opdrachten. Met een kaart moesten we de weg terug vinden naar de kampplaats.  

 

Voor het kamp moesten we ook een spel maken voor onze leidsters om dan op kamp 

te spelen. Dit houdt in dat wij dan voor 1 dag leidsters zijn met de hele groep en een 

spel samen spelen met onze leidsters die die dag leden zijn. Ons spel was ‘Ex On The 

Beach’, het hield in dat er zogezegd een ex kwam van elk van onze leidsters. Zij 

moesten spelletjes spelen om zo de ex weg te sturen. Een van de spelletjes was dan 

bijvoorbeeld honkbal. Als laatste om af te sluiten hebben we een afterparty 

gehouden met de hele groep. 

 

 

 

 

Wat ook voor ons een superleuk spel was, was het 24 uren spel. Hierbij moesten we 

dus 24 uur wakker blijven om allerlei opdrachten te vervullen. We mochten wel 

slapen maar dit ging in shiften waarbij er telkens 5 mensen konden slapen voor een 

uur en een half. Het spel was vanaf ongeveer 9u50 tot 9u50 de volgende dag. 

Sommige opdrachten waren wel wat moeilijker dan de andere, een opdracht die 

moeilijker ging was de sudoku’s die we moesten maken en een opdracht die dan 

weer rap ging was elkaar schminken. Uiteindelijk hebben we wel niet alle opdrachten 

kunnen doen, maar toch hadden we er wel heel wat. Voor de opdrachten die we niet 

hadden gedaan kregen we dan een strafopdracht op de doop. 
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Ook hadden we dit jaar weer 2-daagse. Hierbij 

hebben we rond en in Bellingen gewandeld. De 

eerste dag ging al redelijk vlot en niemand had 

echt veel last, alleen naar het einde werd het 

wat lastiger want we vonden niet al te makkelijk 

een slaapplek. Maar dit is dan uiteindelijk toch 

gelukt, iemand van de groep kende mensen die 

in de buurt woonden van onze slaapstad. De 

leiding is dan ook gekomen naar het huis waar 

we gingen slapen en hebben frietjes voor ons 

gekocht na de lange dag. De 2de dag ging wat moeilijker want velen kregen pijn aan 

hun voeten maar we ging door tot we er waren. Onder weg hebben de leidster ons 

nog naar een cafeetje gestuurd waar we met heel de groep een ijsjes hebben 

gegeten. Daarna was het nog maar eventjes wandelen en toen waren we terug op de 

kampplaats. 

Ook dit kamp hebben we veel spelletjes gespeeld. Zoals topdokters, waarin we aan 

de hand van verschillende spelletjes moesten 

kunnen bewijzen dat we alle type dokters konden 

zijn. Ook een van de spelletjes was dat we een 

moord moesten oplossen en tips verzamelen om de 

dader en het moordwapen te achterhalen. De tips 

kregen we aan de hand van spelletjes te spelen 

tegen de andere groepen. Na wat moeilijk 

speurwerk hebben we uiteindelijk de oplossing 

gevonden. 
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Kleurplaat 
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KSA nationaal presenteert 
 

Fantastisch Bombastisch! Dat is het jaarthema van 2025-2026, waarin we volop 

inzetten op de kracht van fantasie.  

Fantasie is de brandstof voor avontuur, spel en ontdekking. Bij KSA krijgt elk kind en 

elke jongere de kans om hierdoor zichzelf en de wereld op een unieke en creatieve 

manier te verkennen. Het geeft ons de ruimte om te dromen, te ontdekken en onze 

grenzen te verleggen.   

Het is de motor die ons vooruit duwt in elk spel, elke activiteit en elk verhaal dat we 

samen beleven. Bij KSA zijn er dan ook geen grenzen aan verbeelding. Niets is te gek, 

te groot, of te klein. Spelenderwijs ontdekken kinderen en jongeren hun eigen talenten 

en mogelijkheden.  

Daarnaast opent fantasie een wereld vol kansen, waarin iedereen zichzelf mag zijn en 

waar we samen bouwen aan onvergetelijke momenten. Het is precies die gedeelde 

verbeelding die ons verbindt. Wanneer we samen in een fantasiewereld stappen, 

groeien we naar elkaar toe. We beleven avonturen, delen dromen en creëren 

herinneringen die we blijven koesteren. In die magische, gezamenlijke beleving 

ontstaat een sterk samenhorigheidsgevoel. Vriendschappen worden gesmeed, 

herinneringen worden gedeeld, het wij-gevoel ontstaat, en iedereen voelt zich welkom 

in de wereld die we samen vormgeven.   

Het vormt een warme en veilige haven binnen KSA. Een plek waar kinderen en 

jongeren even mogen ontsnappen aan de drukte en verwachtingen van het dagelijks 

leven. In die geborgen fantasiewereld is er ruimte om te ademen, te dromen en 

helemaal zichzelf te zijn. Ze mogen er vrij experimenteren, fouten maken en groeien. 

Elk talent krijgt er de ruimte om te bloeien, met aanmoediging en vertrouwen als 

basis.  

Om fantasie te laten bloeien, moedigen we onze leiding en leden aan om hun 

creativiteit volledig te benutten. Met dit jaarthema en de ondersteunende materialen 

geven we hen inspiratie en uitdagingen die hun verbeelding aanwakkeren. Zo dragen 

zij bij aan een verbeeldingsvolle KSA-omgeving waar iedereen ongeremd zichzelf kan 

zijn.  

Fantasie is een fundamenteel deel van KSA. Het zit in alles wat we doen, en maakt van 

spelen een onvergetelijke belevenis. Laat dus je verbeelding dit jaar de vrije loop, stap 

mee in onze wereld en ontdek samen met ons hoe eindeloos de mogelijkheden zijn.   
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Wist je dat… 
 

… we enorm hebben genoten op kamp 

… we super lekker hebben gegeten dankzij onze kokjes 

… het de laatste keer was dat de kokjes mee waren 

… we dus volgend jaar nieuwe kokjes nodig hebben 

… als je interesse hebt om kokje te worden je ons zeker mag contacteren 

… er veel wespen waren op kamp 

… het heel mooi weer was op kamp 

… we jammer genoeg afscheid moesten nemen van Camille B. 

… we er wel 7 enthousiaste nieuwe leidsters bij hebben 

… we nu met 23 leidsters zijn 

… wij het werkjaar helemaal zien zitten 

… we hopen dat jullie het even hard zien zitten 

… we op 5 oktober weer onze jaarlijkse ontbijtverkoop is 

… we weer ons best doen om er heel veel te verkopen 

… jullie er ook kunnen kopen 

… er ook dit jaar weer spaghetti avond is 

… dit op 8 november valt in GC De Bunder 
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Contactgegevens KSA♀ Moorslede 

Hoofdleidster 

 Laure Montmorency 
 
0471/35 59 59 

lauremontmorency@gmail.com 
Secretaris 

 Ella Servaege  
ella.servaege11@gmail.com 
Félice Vanacker 
felicevanacker@hotmail.com 

Webmaster 

 Ella Vercruysse 

Ellavercruysse06@gmail.com 
 

Redactie 

 Elke Degryse  
elke1degryse@gmail.com  

verzekering 

 Mirthe Van Cauwenberghe 
Mirthe0702@gmail.com 

Website 

 www.ksaplusmoorslede.be 
bezoek onsook op Facebook en Instagram! 

E-mail   

 ksaplusmoorslede@hotmail.com 
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20 september 2025 Startdag 

27 september 2025 Activiteit 

5 oktober 2025 ONTBIJT aan huis 

11 oktober 2025 Activiteit 

18 oktober 2025 Activiteit 

25 oktober 2025 Activiteit 

8 november 2025 SPAGHETTIAVOND 

22 november 2025 Activiteit  

29 november 2025 Activiteit (Sinterklaas) 

13 december 2025 Kerstfeestje 

31 januari 2026 Zwemmen 

 

 
 
 


