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Kersteditie 

 

Voor leden, ouders en sympathisanten van KSA plus Moorslede 

 

 

       Editie nummer 74, 27ste jaargang  

  
Aan de 

familie van: 

http://www.ksaplusmoorslede.be/
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Voorwoord 
Tien, negen, acht, zeven... Het aftellen naar het nieuwe jaar kan bijna weer beginnen! 

🎉  

Maar voordat we 2025 induiken, nemen we nog even een momentje om stil te staan 

bij wat een geweldig jaar 2024 was. Eén woord om het samen te vatten? FORMIDABEL! 

Het was een jaar om nooit te vergeten.   

Als leiding hebben we misschien wel hard gewerkt, maar oh, wat hebben we ervan 

genoten! We hadden bezoek van de goedheilig man en zijn Pieten (wat een feest was 

dat weer), pakten pakjes uit met Kerst, en gingen helemaal los met knotsgekke 

spelletjes. Lekker vuil worden, actief bezig zijn, en gewoon lekker raar doen – dat hoort 

er allemaal bij, toch? 😄   

Er waren ook een paar grote momenten waar we supertrots op zijn. Op 6 oktober 

brachten we meer dan 1000 ontbijtjes rond (heeeel vroeg opstaan, maar het was het 

zó waard!) en in november zaten we met ruim 450 mensen te smullen tijdens onze 

spaghettiavond. Ja, we mogen best even zeggen dat we dat supergoed gedaan 

hebben. 💪   

En nu? Nu kijken we vooruit naar 2025, want er staat weer van alles op de planning. 

Zet deze data maar alvast in je agenda:   

- Zaterdag 5 april: We organiseren samen met KSA Sint-Maarten een mega-leuk 

‘ouderfeest’. Iedereen is welkom: ouders, grootouders, broers, zussen, oud-leiding… 

hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het wordt sowieso een avond om naar uit te kijken.   

- Zaterdag 3 mei: Tijd voor onze jaarlijkse bloemetjesverkoop! Dan gaan we van deur 

tot deur met mooie petunia’s. En weet je wat? Als je dochter(s) meehelpen, krijgen 

jullie ook nog een korting voor het zomerkamp. Win-win! 🌸   

En dat is nog niet alles! 2025 zit weer vol met coole zaterdagnamiddagen én een 

fantastisch zomerkamp. Wij hebben er alvast mega-veel zin in, en hopelijk jullie ook!   
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We wensen jullie nog prachtige feestdagen toe en tot volgend jaar ;) 

 

Tip: hou onze kalender in de gaten (op de website, Facebook of in het boekje) en 

vergeet niet je mails te checken. Vragen? Stuur ons gewoon een berichtje op 

ksaplusmoorslede@hotmail.com.   

 

Groetjes van ons allemaal,   

Maud & Laure   

Hoofdleiding KSA Plus ❤️ 
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Wat deden we dit semester? 
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Bij de sloebers 
Hey lieve sloebertjes (en ouders 😉). Benieuwd naar wat we allemaal hebben 

uitgestoken dit semester, lees dan zeker eens verder!  

Ons werkjaar begon op startdag waar 

we heeeel wat nieuwe gezichtjes 

mochten verwelkomen! Door allerlei 

spelletjes te spelen, kwamen jullie 

eindelijk jullie leiding te weten! Al snel 

hierna volgden onze activiteiten, zo zijn 

de sloebers getransformeerd geweest is 

allemaal lieve konijntjes! Zo hebben we 

heel wat worteltjes gegeten, wat 

rondgehuppeld en elkaar geschminkt!  

 

Kort erna wouden we graag eens testen of onze sloebers 

wel echte KSA’ers zijn… Worden ze graag eens wat vuil? 

We kunnen zeggen dat er geen 

één kindje naar huis is geweest 

zonder gekleurd haar, vuile 

voetjes of geschminkte ‘totjes’. Ze 

hebben zich goed bewezen. Het 

spel stond in thema van ‘een verwennamiddagje’. Hier 

hebben de sloebers een modderbadje mogen nemen, de 

nageltjes mogen lakken en naar de kapper mogen gaan voor 
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een andere haarkleur. Als leidster konden we ook niet wachten 

tot we een make-over kregen, en wat zagen we er goed uit… 

hahaha.  

Als de dagen wat kouder en korter 

worden, werd het toch eens tijd om op 

griezeltocht te vertrekken. De leden 

trokken hun mooiste Halloween outfit aan, 

en vertrokken samen met ons op pad. Zo 

hebben we ook spelletjes onderweg 

kunnen spelen. De sloebers zijn grote wandelaars hebben heel 

goed meegewandeld, de dagtocht op kamp zal dus geen 

probleem zijn 😉. Na de tocht werden de sloebers rijkelijk 

beloond met spinnenballetjes in tomatensoep! De mama van 

leidster Marith had dit voor ons klaar gezet en wat was dit 

lekker!  

 

De sloebers hebben ook heel wat kunnen smullen toen sinterklaas langskwam! Hij 

wist veel te vertellen, zo kwamen we erachter dat er heel wat dans en zangtalenten 

in onze groep zitten! Dit willen we zeker nog zien het komende jaar. Ook vertelde hij 

ons dat er geen stoute kinderen waren dit jaar! Oeff wat een opluchting voor ons😉.  

Wij hebben alvast super veel plezier met onze sloebsters en kijken er naar uit om dit 

nog meer te hebben volgend jaar 😉<3 !  

Liefs Maud, Camille, Marith en Rachelle xxx 
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Bij de springers 
Na een te gekke startdag wisten de springers wie hun nieuwe toffe leidsters voor het 

jaar waren, waar ze dolgelukkig om waren. En wij natuurlijk ook 😉  

We begonnen het nieuwe KSA-jaar met een karate-spel. Tijdens dit spel moesten de 

Springers allerlei opdrachten uitvoeren om van de witte gordel op te klimmen naar de 

zwarte gordel. Na heel wat bloed zweet en tranen is het de springers gelukt!  

De week erna gingen we op avontuur in een spel over 

de seizoenen. De Springers moesten verschillende 

opdrachtjes uitvoeren, als deze goed werden 

uitgevoerd kregen ze tips. Deze tips leidden de weg 

naar de verloren seizoenen, zo hielpen ze ons om het 

klimaat te redden.  

Daarna stond er een gezellige creatieve namiddag op 

het programma. De leden konden zich elk van hun 

creatiefste kant laten zien tijdens het maken van 

verschillende knutselwerkjes en het kleuren van 

kleurplaten. Om wat energie af te laten sloten we de 

namiddag af met wat spelletjes in het bos.  

De week erop speelden we de de grote springerquiz. We zagen meteen dat de 

springers trotse KSA’ers zijn! De quiz bestond niet enkel uit quizvragen maar, ook uit 

doe-opdrachtjes waarbij iedereen moest samenwerken om zo punten te scoren.  

Later in het semester speelden we de Springerlympics, een spel waarbij we onze 

Springers trainden tot echte topatleten.  
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Als afsluiter van het semester kwam de sint eens op 

bezoek bij de KSA, de springers zongen enthousiast de 

liedjes mee. Eerst speelden we nog wat spelletjes, en 

toen was het tijd om naar de sint te gaan.  

Gelukkig waren er geen stoute springertjes dit jaar!  

Wij hebben alvast heel veel zin in de rest van het 

werkjaar!  

Groetjes van jullie leiding xxx 
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Bij de jiedels 
Een nieuw werkjaar betekent nieuwe leidsters en die werden bekend gemaakt op onze 

startdag. Na een hele namiddag spelletjes spelen om tips te verzamelen wie hun 

leidsters konden zijn, werden ze uiteindelijk bekend gemaakt en kon het werkjaar echt 

van start gaan. 

De eerste activiteit speelden de jiedels het ‘stratego spel’. Ze 

werden in 2 groepen verdeeld en mochten elk een kamp gaan 

zoeken in het bos. Na het fluitsignaal begon de strijd. Ze moesten 

om ter eerst de vlag van het andere team te pakken krijgen, maar 

als ze elkaar tegenkwamen in het bos deden ze blad-steen-schaar 

tegen elkaar. De verliezer moest naar de leiding om daar een 

opdracht te vervullen.  

 De volgende activiteit was in thema ‘heavy games’. Er stond de jiedels een namiddag 

vol beweging voor de deur. We speelden traditionele spelletjes zoals ‘vlaggenroof’, 

‘konijntje kruip in je holletje’ en nog veel meer.  

Op 19 oktober speelden we ‘cluedo’. Leidster Marith was vermoord en dader moest 

gevonden worden. Ze kregen een bord met alle mogelijke daders en aan de hand van 

tips konden ze verschillende mensen uitsluiten om uiteindelijk tot de moordenaar te 

komen. Opnieuw werden de jiedels in 2 groepen verdeeld om spelletjes tegen elkaar 

te spelen. Als ze het spel wonnen, kregen ze een tip van de 

leiding.  

28 oktober, Halloween staat voor de deur en dat betekent 

natuurlijk een spelletje in thema. De leidsters maakten een bord 

met halloween icoontjes erop. Per icoontje was er een bijhorend 

spelletje bijvoorbeeld bij ‘de kapper zonder vingers’ moesten ze 

hun haren verven, maar dit zonder hun vingers te gebruiken.  

De volgende activiteit speelden we ‘Wapenstilstand’. De jiedels mochten zich 

vermommen net als een echte soldaat. Wanneer ze dit allemaal goed gedaan hadden, 

konden we overgaan naar het echte werk. We speelden ‘commandantje zegt’ want als 

een soldaat moet je goed gehoorzamen aan de commandant. We merkten dat ze hier 

toch beter in waren dan we dachten 😉. We testten ook eens hun geheugen.  
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Dit deden we door hen het ‘military alfabet’ te tonen waar ze 3 minuten mochten naar 

kijken en dan kregen ze opnieuw 3 minuten de tijd om zo veel mogelijk op de schrijven 

wat ze ervan onthouden hadden.  

Sinterklaas is in het land en natuurlijk komt hij ook eens op bezoek naar de KSA. Ook 

met de jiedels mochten we eens langsgaan om te kijken wie flink is geweest dit jaar. 

Gelukkig viel dit heel goed mee. Voordat we een zakje met lekkernijen kregen van de 

Sint en zijn pieten moesten we eerst wat opdrachtjes volbrengen. Rosalie deed een 

dancebattle met zwarte piet. Noor toonde haar zangkunsten bij een rondje stop de 

band. Auwke en Ymke deden een staarwedstrijd tegen elkaar en nog veel meer.  

We hebben er net een fantastisch kerstfeestje op zitten, maar nu gaat de leiding even 

in blokpauze en we zien jullie hopelijk allemaal terug op 1 februari.  

We wensen jullie fijne feestdagen!!!  

Xxx Camille, Mirthe en Jana  
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Bij de jimmers 
Jimmers op avontuur in het eerste semester! 

Eindelijk, daar was het weer: de start van een nieuw KSA-jaar! De pret begon meteen 

op de startdag. Onze Jimmers kregen allerlei opdrachten om tips te verzamelen over 

hun nieuwe leidster. Al snel hadden ze ons op het spoor, en toen… BAM! Sprongen de 

leidsters tevoorschijn uit de boxen. Wat een spannend begin!   

De eerste zaterdag daarna stond het ‘Jachtseizoen’ op het programma. De Jimmers 

dachten dat ze een eenvoudige tocht zouden lopen, maar wij hadden een 

verrassingswending voor hen in petto. In het maisveld ontdekten ze een blaadje met 

de échte spelregels: het werd een kat-en-muisspel waarbij de leiding hen achterna zat. 

Om de 15 minuten kregen we hun locatie door. Als een Jimmer werd aangetikt, 

moesten ze terug naar de KSA voor een selfie met leidster Maud voordat 

ze weer verder konden.   

Op 28 september was het tijd voor het ‘Valsspelenspel’. Bij elk spel – denk 

aan Jantje zegt, tienbal, het shitspel en zinnetje doorzeggen – zat er een 

valsspeler die de boel saboteerde. De Jimmers moesten na elk spel raden 

wie dit was. Goed geraden? Punt verdiend! Zo leerden ze op een grappige 

manier hoe het soms ook *niet* moet. 😉   

Herinneringen aan kamp! Het was tijd om te testen welke 

Jimmers hun kampen nog goed hadden onthouden. Voor elk 

kampthema hadden we een spel bedacht dat ermee verbonden was. De 

Jimmers werden verdeeld in twee groepen, en het doel was simpel: 

zoveel mogelijk spelletjes winnen! Spannend én 

nostalgisch, want zo kwamen de leukste 

kampmomenten opnieuw tot leven. 😉  
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Op 26 oktober doken we in de wereld van katten met het ‘Kattenspel’. Ons terrein 

veranderde in een kattendorp, met de leidsters verstopt op geheime locaties. De 

Jimmers werden geblinddoekt, in teams verdeeld en moesten de schuilplaatsen 

vinden. Bij elke locatie speelden ze een spel om een letter te 

verdienen. Met die letters vormden ze een spreuk, en het team dat 

dit als eerste juist deed, ging met de winst aan de haal. 😉   

Tijd voor een breinbreker! Met ‘De slimste Jimmer ter wereld’ testten 

we de algemene kennis van onze Jimmers. Verdeeld in drie groepen 

waagden ze zich aan rondes zoals 3-6-9, de puzzel en zelfs de 

galerijronde. In de finale vochten twee teams een spannende strijd 

uit, waarbij het team met de snelste reflexen en slimste antwoorden 

won.   

Een gezellige avond volgde tijdens onze ‘Spaghettiavond’. Wat zijn we trots op onze 

Jimmers die ons geweldig hielpen en heerlijke desserts maakten. Dankzij jullie inzet 

hebben we een mooie opbrengst waarmee we een toffe activiteit 

op kamp kunnen organiseren.   

Toen de Sint en zijn Pieten in het land waren, brachten ze ons een 

leuk cadeau: een middagje schaatsen in Kortrijk! Het was hilarisch 

om te zien hoe de één wat vaker viel dan de ander. We sloten de 

namiddag af met een warme wafel en chocomelk – smullen!   

 

En nu? Nu kijken we uit naar ons kerstfeestje om dit fantastische 

semester af te sluiten. Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het volgende semester als 

wij!   

 

Tot volgend jaar!    

XXX Laure, Danielle en Félice 😉😉   
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Bij de simmers 
Lieve Simmers, het eerste deel van het werkjaar zit er al op .  

We blikken eens snel terug op de activiteiten die we de 

voorbije periode al deden.                                                        Het 

begon allemaal op 7 september, onze startdag. Een 

dag die jullie waarschijnlijk niet snel zullen vergeten, 

want het was de dag dat jullie te weten kwamen wie 

jullie leidsters zouden zijn voor het komende werkjaar. 

En … dat waren wij, JIPPIEEEEE!!!  

21 september deden we het al met een leidster 

minder, want Leonie stierf de nacht ervoor… Het was 

aan jullie om de moordenaar te zoeken tussen de 

leiders van de jongens KSA, door tips vonden jullie de 

dader en kon hij worden opgepakt.  

De week erop werden jullie omgetoverd tot schachtjes van onze studentenclub. We 

speelden de vuile versie van honkbal, variant van waterpong, slappy cup…                                                                                                          

Uiteindelijk mochten de lintjes veranderend worden van schouder en werden jullie 

volwaardige leden.  

Dan was het tijd voor Nerve! Jullie deden 

opdrachten (teennagels lakken door een 

vreemde, maakten een selfie met een politieker, 

haalden een schelletje bij de beenhouwer) om 

zoveel mogelijk geld te verdienen, daarna moest 

het echte duel nog gespeeld worden en zo 

kwamen we tot een winnaar.  

Onze container had ook dringend een 

opknapbeurt nodig, samen met leidster Maud 

gaven we de container een make-over. We 

verfden bloemetjes, het KSA-logo, een beer en 

zonsondergangen. En wonder boven wonder is de 

verf nog niet afgetrokken.   
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Na een geslaagde spaghettiavond ( waar de simmers heel hard gewerkt hebben, good 

job!!) was het alweer tijd voor de jaarlijkse sinterklaasactiviteit. We trokken onze 

schaatsen aan en trotseerden het ijs alsof we niet anders gewoon waren. Daarna nog 

tijd voor een hapje en een drankje en dan was het alweer tijd om naar huis te gaan 

 

We kijken enorm uit naar de rest van het jaar, want we hebben nog heel wat leuke 

vooruitzichten. 

Jullie hebben nog heel wat jaaropdrachten te voltooien, we gaan nog een dagje naar 

Gent, het ledenweekend staat voor de deur, JOEPIE en kamp! 

 Liefs Leonie, Lore en Ella x 
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Wie is mijn leidster? 
 

Ook dit jaar staat er weer een enthousiaste leidingsploeg klaar om alle leden van KSA 
Plus onvergetelijke zaterdagmiddagen te bezorgen. We zijn in totaal met 17 leidsters. 

Net als vorig jaar is er weer voor elke groep een banleidster, deze is in het grijs 
gekleurd in het overzicht op de pagina hierna. Zij heeft zo’n beetje de leiding over de 
groep. Als je dus met een vraag, belangrijke info of andere zaken zit, is het dus best 

om deze leidsters te contacteren of natuurlijk de hoofdleidster. Aarzel niet, we zijn er 
om jullie te helpen! 

Op de volgende pagina krijgen jullie een overzicht van alle leidsters. Al die namen, 
het is moeilijk om ze allemaal te onthouden! 

 

 

 

Contactgegevens 

 
 

 
Algemene contactpersoon (hoofdleiding) – Maud Vander Stichele en 
Laure Montmorency   
 
 
Secretaris –Ella Servaege en Félice Vanacker 
 
  
Banleidster (grijs) – Indien u vragen heeft over uw kind kan u altijd bij de 
banleidster terecht  
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Contact 
Hoofdleidster  Maud Vander Stichele 

0494/08 93 91 

maud.vanderstichele@gmail.com 

Laure Montmorency 

0471/35 59 59 

lauremontmorency@gmail.com  

Secretaris Ella Servaege 

0492/09 74 45 

ella.servaege11@gmail.com    

Félice Vanacker 

0467/02 12 63 

felicevanacker@hotmail.com 

Verzekeringen Mirthe Van Cauwenberghe 

0468/11 76 75 

mirthe0702@gmail.com  

Webmaster  Ella Vercruysse 

0468/57 93 53 

ellavercruysse06@gmail.com  

Uniformverantwoordelijke Leonie Sinnesael  

0493/91 45 51 

leoni.sinnesael@gmail.com  

Lore Leenknecht 

0470/63 27 86 

Lore.leenknecht1@gmail.com  

Redactie  Elke Degryse 

0497/67 58 73 

elke1degryse@gmail.com 

mailto:maud.vanderstichele@gmail
mailto:lauremontmorency@gmail.com
mailto:ella.servaege11@gmail.com
mailto:mirthe0702@gmail.com
mailto:ellavercruysse06@gmail.com
mailto:leoni.sinnesael@gmail.com
mailto:elke1degryse@gmail.com
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evenementen  
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Startdag 

Zaterdag 7 september was het eindelijk zover! De startdag van KSA Plus! Je kon de 

spanning en het enthousiasme voelen vanaf het moment dat de eerste kindjes 

arriveerden. Sommigen stonden te popelen om te beginnen, terwijl anderen misschien 

nog een beetje zenuwachtig waren. Maar geen zorgen, die zenuwen waren al snel 

verdwenen toen we eenmaal van start gingen!   

Na een warm welkom door de hoofdleiding en een snelle ledencheck (meer dan 100 

leden dit jaar, wow!), begon de dag echt. Het jaarthema van dit jaar is *‘Goed 

Gepluimd!’* – een thema dat klinkt als een dikke pluim voor iedereen en belooft om 

dit werkjaar extra speciaal te maken.   

Om het thema meteen goed in te zetten, mochten de leden eerst naar hun banleiders 

om kennis te maken. Daarna was het tijd voor het grote spel! We hebben ons allemaal 

uitgeleefd met leuke opdrachten, veel gelachen, en natuurlijk flink wat energie 

verbruikt. Maar eerlijk, wat is een startdag zonder een beetje actie?   

Toen het spel afgelopen was, kwam het langverwachte eindtoneel. Iedereen zat op 

het puntje van zijn stoel, want er hing een belangrijk moment in de lucht: de 

leidingverdeling! Doorheen het spel hadden de kindjes al wat tips gekregen over wie 

hun nieuwe leiding zou worden. Sommige slimmeriken hadden het al geraden, maar 

voor anderen bleef het een complete verrassing. De spanning en blijdschap op de 

gezichtjes toen ze het uiteindelijk hoorden, was echt geweldig om te zien.   

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, hebben we de dag afgesloten met heerlijke 

boterkoeken en warme chocomelk. Dat smaakte natuurlijk extra goed na zo’n actieve 

middag. Jammer genoeg kwam daarna het moment dat iedereen weer naar huis 

moest. Maar wat hebben we genoten!   

Het was een dag vol plezier, nieuwe gezichten, en een 

geweldige start van het werkjaar. Als dit een voorproefje 

is van wat nog komt, dan kunnen we alleen maar zeggen: 

we zijn er helemaal klaar voor! Op naar nog meer van 

zulke fantastische KSA-namiddagen! 🎉 
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Ontbijt 
Zondag 6 oktober was het weer zover onze jaarlijkse ontbijtactie!!  

We verkochten dit jaar wel liefst 1000 ontbijten.  Het begon voor de leiding al op 

vrijdagavond. Er werden dozen geplooid, geschreven, controles gedaan en het nodige 

gerief klaar gezet.  

Zaterdag ging de voorbereiding verder. De schelletjes kaas werden verpakt,  de appels 

werden gewassen, de dozen werden gevuld en de eitjes werden gekookt.                         

Die nacht stonden wij ( de leidingsploeg) al heel vroeg klaar om de laatste dingen in de 

dozen te steken. Zoals fruitsap, de yoghurt, kaas, en de eitjes. Dan gingen we rond 4:30 

naar de bakkers, nog broodzakken vullen , de auto’s laden en we waren er helemaal 

klaar voor om de lekkere ontbijtjes rond te brengen.  

De eerste ontbijten  werden al heel vroeg rond gebracht , sommige al om 6u.  

Wij willen zeker en vast iedereen bedanken die ons heeft geholpen zeker  onze 

chauffeurs nogmaals bedankt voor het rondrijden en het helpen!                                            

Ook wil ik onze sponsors die ons ieder jaar voorzien voor het nodige, koekjes, 

chocomelk, appels en zo verder bedanken! En natuurlijk ook de kindjes  die zich ingezet 

hebben om onze ontbijten te verkopen. Hopelijk genoten jullie allemaal van het 

ontbijt! 

 

Een dikke merci aan iedereen die een ontbijt gekocht heeft en wij hopen dat jullie dit 

zeker volgend jaar opnieuw zullen doen! 
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Dag van de jeugdbeweging 
Dag van de Jeugdbeweging – Samen sterk, samen vieren! 

Vandaag (18 oktober 2024) is het onze dag! De Dag van de Jeugdbeweging is dé dag 

waarop we met trots onze uniformen aantrekken en laten zien waar we voor staan: 

vriendschap, avontuur, engagement, en vooral heel veel plezier. Als lid van de KSA 

vormen we samen een unieke gemeenschap die jong en oud inspireert om het beste 

uit zichzelf te halen én om er te zijn voor anderen. 

Elke week zetten we ons in om onvergetelijke momenten te creëren. Van spelen in de 

natuur tot samen bouwen aan projecten, van lachen rond een kampvuur tot groeien 

in leiderschap en verantwoordelijkheid – jeugdbewegingen maken een verschil. Hier 

leren we samenwerken, grenzen verleggen en ons engageren voor een betere wereld. 

Vandaag vieren we al die waarden! Samen kleuren we de straten met onze uniformen, 

laten we onze stem horen, en tonen we de kracht van jeugd en engagement. 

Laat zien wie je bent, toon waarvoor je staat, en geniet van deze dag!  

Lang leve ROOD en BLAUW <3 
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Spaghettiavond 

Zaterdag 23 november was het weer zo ver, onze langverwachte overheerlijke 

spaghettiavond. 

 Naar jaarlijkse traditie vond deze avond terug plaats in De Bunder.                                                             

De week voor deze speciale avond staat voor de leidsters dus ook in teken van 

spaghetti. 

Hierbij doen we ook aan teambuilding op de vrijdag, namelijk een hele 

vrijdagnamiddag en -avond groentjes snijden.   

We willen ook nog eens onze lieve kokjes bedanken voor het maken van de lekkere 

spaghettisaus (waar we dit jaar opnieuw veel complimentjes over hebben gekregen)!         

Op zaterdagmorgen startte de dag al vroeg… om 8u30. We werkten de hele zaterdag 

om De Bunder mooi te versieren. De zaterdagavond mochten we iedereen ontvangen 

om 18u. Er was een photobooth aanwezig waar enkele leuke kiekjes werden genomen.                                                                                                                                             

De prachtige foto’s zijn te vinden op onze Facebookpagina. We werkten hard om jullie 

zo goed mogelijk in de watten te leggen, hopelijk is dat gelukt 😉.  

Het was een geslaagde editie met lekker eten en veel ambiance.  

Bedankt aan alle mensen die ons zijn komen steunen op deze avond.  
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Sint op bezoek 

Zie ginds komt de stoomboot uit 

Spanje weer aan… 
Op 30 november was het zover. De Sint kwam met 

zijn 3 pieten naar de KSA. 

Deze keer niet met zijn paard of stoomboot, maar 

op een tractor. Alle kindjes stonden hem en zijn 

pieten al zingend op te wachten.  

Iets waar IEDEREEN naar uitkeek, zelfs de leidsters. 

Per ban mochten we dan ook bij de Sint, die had in 

zijn grote boek alle namen staan van de brave kindjes. Maar hij was nog niet overtuigd 

dat wij allemaal zo’n goeie KSA’ers zijn, dus hadden de Sint en zijn pieten wat 

opdrachtjes voor ons voorzien. 

Elk kindje heeft een opdrachtje moeten doen tegen een ander kindje of soms ook 

tegen een van de leidsters, dit vonden ze natuurlijk heel leuk. 

Ook de zwarte pieten hadden het naar hun zin, sommige kindjes werden in de zak 

gegooid, maar dit nooit voor lang 😉. 

Aan het einde van het bezoek kreeg elk kindje 

ook een zakje van de Sint en zwarte pieten met 

wat lekkernij in. 

En daarna was het weer tijd om hem uit te 

zwaaien, Tot volgend jaar Sinterklaas! 
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Wat komt nog in  

2024…? 
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Zwemmen 

Beste ouders en leden, 

Op 1 februari is het weer zo ver: de eerste 
vergadering van het nieuwe jaar!  

We gaan met z’n allen gaan zwemmen in 
Zwembad de Amfoor, te Moorslede. Het wordt 
een fantastische namiddag, vol gelach en 
waterplezier.  

Als uw dochter(s) graag mee wil/willen, kunnen 
jullie inschrijven tot en met 25 januari. Dit kan door het invullen van de google forms 
met volgende link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefgdgZyK579t9jsvNyMUTae4GWXWHb
J-s2j-U4WUQRNcwzkQ/viewform?usp=header  

Het bedrag van deze activiteit wordt meegedeeld in een volgende brief. Het geld mag 
u de dag zelf meenemen naar het zwembad, liefst gepast.  

Wat neem je mee? 

 Bikini/badpak 

 Handdoek(en) 

 Zwembandjes indien nodig (indien u thuis zelf niet over zwembandjes 
beschikt, gelieve dit TIJDIG te laten weten aan de leiding!) 

 

Wij hopen alvast dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn om er een spetterende dag 
van te maken!  

 

Heel veel groetjes, 

De leiding van KSA ♀ Moorslede 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefgdgZyK579t9jsvNyMUTae4GWXWHbJ-s2j-U4WUQRNcwzkQ/viewform?usp=header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefgdgZyK579t9jsvNyMUTae4GWXWHbJ-s2j-U4WUQRNcwzkQ/viewform?usp=header


27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderfeest 
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Op zaterdag 5 april 2025 zetten wij, KSA ♀ en KSA Sint-Maarten Moorslede, jullie 

graag eens in de bloemetjes op ons tweejaarlijks OUDERFEEST!  

 

Voor deze editie proeven we al eens hoe het zal zijn om later een echte job uit te 

oefenen. 

 

Verdere info volgt nog met een officiële uitnodiging, maar hou zeker al deze datum 

vrij in jullie agenda!  

 

KSA ♀ & KSA Sint-Maarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+12 Weekend 
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Zoals velen onder jullie het wel al weten, gaan we dit jaar weer op weekend met de   
+12, dat betekend een heel weekend ravotten met al jullie beste vriendinnetjes.  

   

Dit weekend zal doorgaan van 14 februari tot en met 
16 februari, in De Miere in Meulebeke 

 

Verdere info zal hier nog op volgen via mail of brief, 

Dus zet alvast de datum vast!!                                           
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Spelletjes 
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kleuren maar…
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Wist je dat… 

 

… we meer dan 100 leden hadden op Startdag 

… we bijna 1000 ontbijten aan huis hebben gebracht 

… we onze chauffeurs hiervoor heel dankbaar zijn 

… we meer dan 300 hongerige maagjes gevuld hebben op spaghettiavond 

… onze spaghetti dit jaar heeerlijk was! 

… we dit te danken hebben aan onze lieve kokjes 

… onze jim en sim heerlijke desserts hebben verkocht 

… ze hiermee geld hebben ingezameld voor een leuke activiteit op kamp 

… er geen stoute kinderen waren dit jaar in onze KSA 

… de zwarte pieten wel stout waren die dag 

… we er een super tof kerstfeestje hebben opzitten 

… we terug samen gaan zwemmen op 1 februari 

… al jullie vriendjes mogen meekomen naar de KSA op 8 februari 

… we ons dansje voor ouderfeest goed zullen oefenen dit semester 

… jullie binnenkort hiervoor de officiële uitnodiging kunnen verwachten 
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Contactgegevens KSA♀ Moorslede 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website 
 www.ksaplusmoorslede.be 

bezoek ons ook op Facebook en 
Instagram! 

E-mail   

 ksaplusmoorslede@hotmail.com 
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Kalender 
1 februari 2025 Zwemmen 

8 februari 2025 Vriendjesdag 
 

14 tem 16 februari 2025 
 

1 maart 2025 
 

+12 ledenweekend 
 

Activiteit 

8 maart 2025 Activiteit  

22 maart 2025 Activiteit 

5 april 2025 Ouderfeest 

26 april 2025 Activiteit 

3 mei 2025 Bloemetjes verkoop 

17 mei 2025 Activiteit 

24 mei 2025 Activiteit 

28 juni 2025 Slotactiviteit 

 

Belangrijke data: 

31 juli -10 augustus: kamp 2025 (+12) 

3 augustus -10 augustus: kamp 2025 (-12)  


	Voorwoord

